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BARLAR SOKAĞI | MARMARİS 
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Dilediğiniz mutfağı seçin, sadece Lineadecor'a özel bir ödeme sistemi olan 


Lineadecor ile ister vade farksız 12 taksitle ister 36 aya varan vade 
fırsatlarıyla kolayca ödeyin! 


Belirtilen kampanya ve fiyatlar 30 Haziran 2018 tarihine kadar geçerlidir. LingadecorFinans markası altında verilen 
kredi hizmetleri Koç Finansman AŞ tarafından sağlanmaktadır. 
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GRAND YAZICI 


CLUB MARMARIS PALACE 


www.grandyazicihotels.com 


HER CUMARTESİ 
Ahmet Cemal ve Orkestrası 


CLUB MARMARIS PALACE 


İçmeler Mah. Atatürk Cad. No:62 Marmaris 
(0252) 455 55 55 
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4 6 )... Art Maris 


YAPI 


Çıldır Mah. 153 Sk. Anayol 3 Apt. No:25/A Marmaris/MUĞLA 
Gsm: 0535 337 54 76 | 0532 645 66 031 0532 283 60 93 


infoldartmarisyapi.com | WWW.artmarisyapi.com 
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KELEBEK MOBİLYA - MARMARİS 
Çağlar Teknoloji San. Tic. A.Ş. 

Çağlar Plaza Ulusal Egemenlik Cad. No : 78 
Tel: 02524130532 
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denısıtma sistemleri 
ineş-enerjisiyle beslemeli termosifon sistemi 
Su basma sensörü ile tehlike anında otomatik su kesme 
Mutfak ve elektrik panolarında Yangın sensörü 
» Tüm kapı ve pencerelerde alarm sensörü 
Harekete duyarlı daire içi alarm sensörü 

. Şifreli ve kartlı bina giriş kapısı & - > 


Daireler arasında komşularınızla ve bahçe kapısında ğ ten iz NM -» 


misafirlerinizle görüntülü görüşme 


FEBYAPI bir BIYIKOĞLU GRUP İNŞ TAAH SAN ve TİC LTD ŞTİ markasıdır. 
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www.yapifeb.com 0(252)4133413 
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TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ. 


Armutalan Mah. Süleyman Demirel Cad. No:4 Marmaris / Muğla 
Tel: 0252 417 85 25-26-27 | infoldomerticaret.com.tr 
Www.omerticaret.com.tr 1 
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ŞEHRİN DERGİSİNE 
BAŞARI ÖDÜLÜ 


YMM 


Şamataplus Magazin Dergisi 


Aylık Yerel Süreli Yayındır. 
Aktüel magazin şehir ve yaşam dergisidir 


Yıl: 5 | Sayı: 25 
HAZİRAN 2018 


İmtiyaz Sahibi 
Seycan AKMAN 


Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Seycan AKMAN 


Hukuk Danışmanları 
Av.Tunç TELLİ 


Haber & Fotoğraflar 
Ajans Dora 


Grafik / Tasarım 
Uğur SERİN 
ugur&samataplus.com 
samatamagazin©gmail.com 


Katkıda Bulunanlar 
Ahmet KARACA 
İrfan BİLİR 
Enver GÜLMEZ 


Reklam Pazarlama 
Ajans Dora 
0252 417 51 55 
0536 328 48 72 


Merkez İrtibat 
Yunus Nadi Cd. Yaylalı Center 
No:20/12 Armutalan 
Marmaris / MUĞLA 
Tel: 0252 417 51 55 pbx 
info©samataplus.com 


Baskı 
GÜLERMAT 
Meriç Mahallesi 5619 Sok. No:6 35090 
Çamdibi / İZMİR 
Tel: 0232 433 6133 
Baskı Tarihi : 13 Haziran 2018 


www.samataplus.com 
Dergide yayınlanan köşe yazılarından yazarları 
sorumludur. Şamata Plus dergisinde yayınlanan 
fotoğrafların telif hakkı kendisine aittir. 
Şamata Magazin Plus Basın Yayın İlkelerine 
uymayı taahhüt eder. 


VAM Haziran 2018 


Stres Yap 


Mutsuzluktan Korkma 


seycan©samataplus.com 


Stres, hayatınız için kötü de olabilir, iyi de. Kimi 
bilim insanları stresin iyi olabileceğini görmezden geliyor, günlük hayatımızda ise kıymeti hiç 
bilinmiyor. Ama kesin olan bir şey var; stres belirli 
bir dozda olursa anne rahmindeki bebeğe de iş 
dünyasının kızgın rekabeti içindeki beyaz yakalılara da iyi geliyor. 


Tıpta, adrenalin (stres hormonu) tedavi amacıyla 
kullanılıyorken, durmuş olan kalbi çalıştırmak için 
bile kalbe doğrudan enjekte ediliyorken, itici güce 
çevrilebiliyorken, stresi kontrollü olarak kullanmak 
varken bu kadar seratonin (mutluluk hormonu) 
arayışı niye ? 


“İyi stres” in dikkati ve zihinsel performansı artırdığını; hafızayı güçlendirdiğini, hatta yaşlanmaya 
karşı etkileri olduğunu bilseniz eminim stresten 
korkmazsınız ve de eminim mutluluk tacirlerine bu 
kadar prim vermezsiniz. 


Stres başarı için gereklidir. Kaygısızlık, boş vermişlik ise başarıyı engelleyen unsurlardır. Hiç aşırı 
rahat olduğu halde başarı basamaklarını tırmanan 
insanlar var mı çevrenizde? 


Tabii ki anahtar kelimeyi unutmamalı; o da “Denge”! 


Bu konuda okuduğum makaleler öncesinde ve 
telefonumun diğer ucundaki yaşam rehberim olan 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kimya profesörü 
araştırmacı yazar Nazan Apaydın Demir'in seminerini dinleyene kadar ve blog yazılarını okuyana 
kadar stresi düşman olarak tanıyordum. Neyseki 
artık stres hakkındaki düşüncelerimi değiştirdim. 


Ve bu gün sizleri de değiştirmek istiyorum. 

Stres hakkındaki düşüncelerimiz değiştiğinde, 
buna bağlı olarak vücudumuzun tepkileri de 
değişiyor. Artık stresten kurtulmanızı değil, stres 
altında daha iyi olmanızı istiyorum. Stresten kalbin 
çarptığında bil ki daha sağlıklı hale gelmen için 
vücudun bir görevi yerine getiriyor. 

Rahatlama arzusu, mutluluk arayışı, sürekli mutlu 
olma halleri, mükemmel anne, eş, çalışan ya da 
patron olma durumları bil ki seni gevşetip adrenalinden uzaklaştırıyor. Organizma da acil durum 
hareketlerine hazırlıksız yakalanıyor. 

Mükemmel olma arayışı yerine öğrenmeyi, 
bilinçlenmeyi, gelişmeyi temel almak daha mutlu 
hayatlar yaşamamızı sağlıyor. 


Baskı altında olmayan, kriz, bunalım yaşamamış 
mucit veya sanatçı, büyük düşünür veya peygamber tanıdınız mı hiç? 


Stres, kaygı, endişe, baskı hayatımızda her zaman var olacaktır. Asıl olan bunu yönetebilmektir. 
Gerçekten var olması gereken seratonin değil, 
tehlikeyi sezen yönetebilen ve üstesinden gelebilen duruşlar sergileyebilmektir. 


Zorlukların Üstesinden gelebileceğimiz, kutsal 
gücü içimizde hissettiğimiz ve yüce yaradanın bu 
gücü varoluşumuzdan bu yana içimize nakşettiğini idrak ettiğimiz bir aydayız. 

Ruh ve beden sağlığımıza iyi gelecek bir hormon 
daha var ki, yine bilim adamlarının sırrına ermeye 
çalıştığı, ancak yardımlaştığımızda ve bir ihtiyacı 
olana el uzattığımızda ortaya çıkan bir hormon; 
'Oksitosin”. Sarılma hormonu da denen bu hormon birilerine el verdiğinizde, komşunuza yemek 
götürdüğünüzde, tam da içinde bulunduğumuz 
bu ayda yardımlarda bulunduğunuzda ortaya 
çıkacak ve sizi saracak. 

Bu kutsal ramazan ayında daima görevlerini 
yerine getiren, hayatın her aşamasında etkin bir 
duruş sergileyen, hedefleri olan ve bu hedeflere 
ulaşacak gücü içinde bulan bireyler olma mücadelemiz devam ediyor. 


Marmaris'teki “Şehri Yaşayan Dergi” misyonumuz- 
la bu sayımızda da sizlerleyiz. Sayfalarını çevirdikçe Marmaris'te yaşama sebebinizi öğreneceksiniz. Yeniden keşfedeceğiniz çok yerler var, 
belki de daha gitmediğiniz köyler; Taşlıca mesela. 
Bakmayın en uzak diye yazdığımıza,yol bittiğinde 
üzülüyorsunuz. Dönüş yolunu gün batımına getirdiğinizde belki de konaklama için bir yer ararken 
bulabilirsiniz kendinizi. 4 sayfa süren bu gezi 
yazısını mutlaka okuyun. Tabii röportajlarımızı da. 
Gazan Gaynadı kitabından harika tarifler sunduk 
yine. Bayram sofralarınızda bizi de anmayı unutmayın. Burçlarınıza göre tatil rehberi hazırladık, 
siz bir okuyun ama dönüşünüz yine Marmaris'e 
olsun. 


Heyecanlı bir ayı geride bıraktık, sezonumuz 
açıldı. Yoğun tempoda stresli olmaktan korkmayın 
mutsuz olmaktan da. Sadece dengede kalmayı 
unutmayın. 


Keyifli Okumalar Dilerim. 


yam efüm 


www.cmtyapi.com 


emel 
LI Mim 


arMi vale e: 


ra: 
i AD 


od Pik NA Rui a 
d PE) ipe ğe izi m 


KA (W ya 2 N Ml 


ve Ni NE - 


Tİ 

j 

, — «> 
Eli 


, ie Tİ İd 


ci 


zi 


LE İLE 


Lİ .. , 


4 ey Rİ mi i 
7 k UM 
Siiri 

— Re İİ 


Eğ 


Dönüşüm” 


| iü 


“Yapıda Sanatsal 


ya N A — li. 
İZ mem 
YAN Ea e 
RSS rİ A AA EŞ ei 
amın (Ul; — m e, Se 


kz İNN — 
İİ 


N e Sİ, ii .w 


Ç (0252) 413 00 48 
NN infodcmtyapi.com 


samala? os sv 


Keyifli Mola 


Marmaris'te şampiyonlar yetiştiren MAGS 
kulübünün başarılı eğitmenlerinden yüzme 
antrenörü Hande Gazioğlu, beden eğitimi 
öğretmeni Sibel Karapolat ve Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Banu Bayram'ı Robert's Cafe'de görüntüledik. Kendilerini başarılı genç nesiller 
yetiştirmeye adamış bu güzel eğitmenler 
öğle arası keyifli bir mola vermişlerdi. 


Marmarisli yakın arkadaşlar Gökçen Çakıroğlu, Aylin Ünlü ve Avukat Sinem 
Kaçar koyu bir bir sohbet- 
te görüntülendiler. Pukka 
Bar'ın keyifli ortamında 
oturan güzel hanımlar 
'Marmarisli olmak bir harika bizler çocukluktan beri 
arkadaşız, şimdi de çocuklarımız aynı güzel duygularla arkadaşlık yapıyorlar 
ne mutlu bize'dedi. 


VEM Haziran 2018 


A PUKKALIFE 


Cafe | Restaurant | Lounge 


#: O PAZARTESİ|SALI 


ÇARŞAMBA GÜNLERİ 


PERŞEMBE | CUMA 


CUMARTESİ GÜNLERİ 


PAZAR GÜNLERİ 


Güzel Bir Sabah Lezzetli Yemekler Tatlı Keyfi En Güzel Kokteyller 


Pukka'lı Olmak Ne Demek? 


Tutkulu olmak * Yenilikçi olmak » Proaktif olmak * Farklı bakış açısı yaratmak » Genç olmak » Araştırmacı ve yaratıcı olmak 
Hippi / Şık olmak » İnsan sevmek » Sosyal olmak » Sabırlı olmak » Dış dünyada enerjik, iç dünyada sakin olmak « Kendinle övünmemek, 


Mütevazı olmak * Beyefendi, hanımefendi olmak « Entellektüel olmak , Makro düşünmek » Duyuyu canlandırmak 


© Çıldır Mah. 207 Sk. No:72/Z1 Marmaris/Muğla © 4902524127788 
©) /Pukka Restaurant & Cafe Lounge (9) /Pukkalounge © /Pukka 
© /Pukka Restaurant Cafe & Lounge 


© infoWmpukkamarmaris.com 


www.pukkamarmaris.com 


1905424127787 


Cadde & Sokak 


Optimar İnşaat'ın sahiplerinden Bulut Altunsuyu'nu tanıyan- 
| lar spor tutkunu olduğunu bilirler. Yoğun iş temposundan 
fırsat buldukça bisikletine binen Bulut Bey; 'Marmaris'teki 


li Acarlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar ve güzel eşi Özlem | 
Acar, kızı Melike Acar ve minik oğlu Ünal Aslan Acar'ı Netsel 

| Marina'da görüntüledik. Alışveriş sonrası iftar yemeğine giden 
Acar ailesi dostlarının ramazan ayını kutladı. Ailenin henüz 10 

| aylık üyesi oğulları Ünal Aslan ile ilk kez görüntülediğimiz Acar | 

L 


bisiklet yolları çok iyi oldu, her gün kullanıyorum, tüm dostlarıma tavsiye ediyorum'dedi. 2018 yılı projeleri hakkındaki 
sorumuza ise özellikli projelerimizin detaylı sunumu için 
ofisimize bekleriz' diyerek cevap verdi. 


çifti ŞamataPlus Magazin objektiflerine poz verdi. 


Bozburun Deniz Ticaret Odası Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri mezuniyetlerini kutladılar. Söğüt'te bulunan Saranda Restoran'da kutladıkları mezuniyet törenlerinde birlikte yemek yediler, şarkılar söyleyip eğlendiler. Söğüt Köyü'nün muhteşem deniz manzarasına sahip restoranında buluşan yakın 
arkadaşlar ayrılacaklarının hüznünü yaşarken dostluklarını daima devam ettireceklerinin sözünü verdiler. 


Haziran 2018 
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Marmaris yaşayanlarından Rus asıllı güzeller Aleksandra Gantsova ve minik kızı Mariya, yakın arkadaşı Elena Mozhaikina'yı 
Joya Del Mar Butik Otel sahilinde görüntüledik. Moskovalı güzeller 7 yıldır yaşadığı Marmaris'i çok beğendiklerini, dünyanın 
en güzel kentinin Marmaris olduğunu düşündüklerini belirttiler. 
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Hollanda'da yaşayan Marmaris aşığı Fethiye Karaca ve kızı 
Nazar'ı Saklıgöl'de görüntüledik. Birlikte ata binen anne kız 
“Marmaris'i çok seviyoruz, her tatilimizi burada geçiriyoruz, 
Saklıgöl'de kızım at safari yapmayı çok seviyor, tüm Hollandalı dostlarıma tavsiye ediyorum sayemde bir çok Hollandalı tatil tercihlerini Marmaris'ten yana kullandı” dedi. 
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İ BEŞBALIKTA 
İ BULUŞTULAR 


Halk eğitim kursiyerleri giyim tasarım bölümü öğrencileri mezuniyetlerini bir yemekle 
kutladılar. Eğitimlerinin son günü buluşan 
kursiyerlere yakın arkadaşları Ezgi Akyüz 
eşlik etti. Funda Koçyiğit, Berrin Yıldırım, 
Kibar Gül, İlkay Gözen, Gönül Çağlı, Yelda 
Balkır, Solmaz Halıcı, Gülseren Bayındır 6 ay 
süren eğitimlerini başarıyla tamamlamanın 
sevincini yaşadılar. Mekan sahibi Melek 
Gökduman'ın nefis yemeklerini yiyen hanımlar menüye tam puan verdiler. 


Haziran 2018 


Cadde & Sokak 
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: Marmaris'te yaşayan 

« ünlü sanatçı Gökçe ile 
Marmaris Adliyesi'nde 
karşılaştık. Tanem Sivar 
ve Edhem Dirvana çiftinin iki köpekleri Djangd 
ve Pamuk'un zehirlenmesi davasının ilk duruşmasına destek vermek 
için geldiğini belirten 
Gökçe, hayvanlara Ç 
yapılan işkencenin ve 
öldürülmelerinin önüne 
geçmek için yasalarımız? 
la desteklenen kanun- .. 
ların olması gerektiğini 
vurguladı. “Hayvanların, 
can dostlarımızın bizim 
korumamıza ihtiyaçları 
var, lütfen bu konuda 
daha duyarlı olalım” 
mesajını verdi. 
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TrabzonlulMü teahhitle rin Yelken Hayranlığı 


Trabzonlu Müteahhitler Savaş Keleş, Yener Keleş, Memduh Koçak, ve Sinan Yıldırım özel proje için Marmaris'te olduklarını belirttiler. 
Faaliyet gösterdikleri sırada tek tercihleri Yelken Meyhane olan işadamları Marmaris'i çok beğendik, doğası esnafları mekanları çok 
güzel. Yelken Meyhane'yi ve tüm lezzetlerini çok sevdik, tüm dostlarımıza tavsiye edeceğiz'dedi. Yatırımcı müteahhitlere eşlik eden 
mekan sahibi Volkan Yaylalı 'lezzetimizden ve kalitemizden eminiz, bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz'dedi. 


Haziran 2018 
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Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü (MAGS) yüzücülerinden Tuana 
Mulayim 7. Uluslararası Aguamasters yarışlarında kendi yaş grubunda 
1500 metrede altın, 5000 metrede gümüş madalya kazandı. Bundan 
sonraki hedefi Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları olan Tuana iddialı bir 
şekilde antrenmana devam ediyor. Plus Maris Gayrimenkul sahibi babası 
Yavuz Mülayim ve Aksaz'da görevli annesi Yıldız Hanım ise'kızımızla 
gurur duyuyoruz, spor konusunda O bize iyi bir örnek'dedi. Haziranda da 
milli takım seçmelerine katılacak olan Tuana Mülayim'e başarılar diliyoruz. 


Haziran 2018 WS 
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“ex ROBERTS COFFEE'DE 
-— BULUŞTULAR 
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di Netsel Marina'da bulunan bir giyim mağazası görevlilerinden Neşe Ünal, Deniz Yesilyurt ve Perihan Öztürk'ü Roberts Coffee'de 
görüntüledik. Kendilerine moda ve kombin 
danışmanı arkadaşları Berna Aydıner eşlik 
ediyordu. Açılan yeni sezonla birlikte 2018 
yaz modasını ve sektörü değerlendiren 
hanımlar 'bu yaz tüm renkler moda, cıvıl 
cıvıl bir yaz geçireceğiz” dedi. 


AOUARIUM 
KITCHEN'DE KEYİF 


Aguarium Kitchen & Cafe'nin işletme sahibi 
İlker Selviler ve güzel eşi Hatice Selviler'i 
yakın arkadaşları İlhami Özcan ile görüntüledik. Yat limanının en güzel konumunda 
yer alan mekanda sohbet eden yakın arkadaşlar yaklaşan turizm sezonundan ümitli 
olduklarını tüm Marmaris turizmcilerine 
güzel bir sezon dilediklerini belirttiler. 


Marmaris'in tanınmış ailelerinden ünlü işletmeci Volkan 
Yaylalı'nın güzel eşi Aylin Yaylalı ortanca kızı Alya ile Serin 
Kültür Kitap Kafe'de tatlı bir 
mola verdi. Okul çıkışı uğradıkları kafede cheesecake ve 
sultan sarması yiyen anne kız 
özel yapım tatlı ve kahvelere 
de tam puan verdi. Kızına kitap 
satın alan Aylin Hanım “Alya 
okumayı çok seviyor. Her hafta 
Serin Kültür'e geliyoruz” dedi. 


Haziran 2018 


Güzelliği ile dikkatleri çeken Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünde görevli Özlem Ertuğrul iş hayatından kalan zamanlarını 
oğlu Toprak ile geçiriyor. Kısa öykü dalında Yaşar Kemal anısına düzenlenen 
Anadolu Halk Bilimleri Kültür Akademisi'nden 'Gül Ana'adlı eserine birincilik 
alan Ertuğrul şimdilerde ise yeni öyküler yazdığını belirtti . 
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Alfemo'dan 


Evlere Şıklık, Bahçelere Şenlik 


Vefa Gayrimenkul kurucusu ve sahibi 
Ahu Gültekin yeni açacağı şube ofisinin 
bahçesine alacağı mobilya tercihini Alfemo markasından yana yaptı. Mağaza 
yöneticisi Feride Dizer'den detaylı bilgi 
alan Ahu Hanım 'Bu mar- iv 

kayı çok beğeniyorum, > 
mağaza yöneticileri 

de çok başarılı 

bütün mobilyalarımızı buradan 

aldık, tüm müşterilerime tavsiye 

ediyorum. Feride 

Hanım da çok 

tatlı biri bizimle 

yakından ilgileniyor kendilerine 

teşekkür ediyorum" 

dedi. 
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Esra Urhan bekarlığa veda partisinde 
kız arkadaşları ile bir araya geldi. 
Uzunyalı'da bulunan Yalı Beach adlı 
restoranda düzenledikleri bekarlığa 
veda partisinin organizasyonunu 
Elaperestasarımlar sahibi Gamze 
Adıgüzel Karaca yaptı. Geceye Esra 
Urhan'ın ablası Sevgi Bilgen, arkadaşları Bedian Erdal, Yeşim Uysal, 
Sultan Eğer, Gizem Erdal, Ferah Ustalar, Nihal Tüzün ve daha bir çok yakın 
arkadaşı katıldı. Gelin Esra Hanım tarafından belirlenen gecenin konsepti 
ise çok beğeni topladı. Gönüllerince 
eğlenen genç ve güzel hanımlar 
geceyi düzenleyen Gamze Hanım'a 
teşekkür ederken yakın arkadaşları 
Esra Urhan'a da mutluluklar diledi. 
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Anne Oğul'un 
Yelken 
Meyhane Keyfi 


Marmaris cemiyet hayatının tanınmış 
hanımefendilerinden Lütfiye Gürsel ve 
yakışıklı oğlu Mertay Gürsel, Yelken Meyhane'de baş başa yemek yiyorlardı. Oldukça keyifli görünen anne oğul Yelken 
Meyhane lezzetlerini çok beğendiklerini 
belirtti. Daima şık ve genç görünümüyle 
büyük beğeni toplayan Lütfiye Hanım 
'anne oğul olduğumuzu lütfen belirtin 
diyerek objektiflerimize gülümsedi. 


Güzelliği ile dikkatleri çeken beden 
eğitimi öğretmeni li 
Dilek Gümüş ve i 
yakın arkadaşı tenis 4 » N 
antrenörü Pembe ig 
Başbunar'ı Yelken 
Meyhane'de görüntüledik. Objektiflerimize poz veren 

yakın arkadaşlar Şamataplus Magazin 
Dergisini yakından 

takip ediyoruz her — 
sayısını beğenerek 
okuyoruz, başarı- 


Parlar Sokagi 
Müdavimleri 

Marmaris'in dünyaca ünlü barlar sokağında 
görüntülediğimiz Gülsiye Moralı ve Göksu Erzurumlu konsere gidiyorlardı. Ayşe Hatun Önal'ın 
; sahne alacağı barda rezervasyon yaptıran 
larınızın devamını a hanımlar “Marmaris geceleri çok renkli ayrıca 


diliyoruz: dedi. eN Eği is Se çok güvenli, her hafta sonu Barlar Sokağı'na geal e EY liyoruz, tüm dostlarımıza tavsiye diyoruz” dedi. 


YELKEN 
MEYHANE'DE 
İLE KEYFİ 


Marmaris'in tanınmış müteahhitlerinden Erdal Kandemir'in kızı Psikolog 
Tuğçe Kandemir Çakıroğlu, reklamcı 
eşi Osman Çakıroğlu ve minik oğlu 
Demir'i Yelken Meyhane'de görüntüledik. Birlikte yemek yiyen Çakıroğlu 
ailesi Şamataplus objektiflerine poz 
vermeyi ihmal etmedi. 
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Cadde & Sokak 


Marmaris'in prestijli tesislerinden Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi, Tosfed Başkanı Ser- 


kan Yazıcı'nın güzel eşi Gül Yazıcı Hindistan'dan gelen misafirlerini ağırladı. Hindistan iş 


dünyasının önde gelen ailelerinden ve Forbes Zenginler Listesi'nde adı geçen Purshotam ailesinin kadın mensupları ŞamataPlus objektiflerine poz verdi. Turizmci iş adamı 
ve Tofsed Başkanı Serkan Yazıcı'nın da Hindistan'da iş ortaklığı yaptığı Purshotam ailesi 


Marmaris'i çok beğendiklerini belirtti. Kendilerine ev sahipliği yapan Gül Yazıcı “Hindistan'a gittiğimde beni çok güzel ağırladılar, şimdi de onlar benim misafirim, kendileri ile ” 
güzel vakit geçireceğimiz bir tatil programı hazırladım, umarım beğenirler” dedi. Hintli <i çi N 
hanımların Gül Hanım'a duydukları hayranlık, sevgi ve yakınlık da gözlerden kaçmadı. 2 


Muğla Barosu'nun Marmaris'te görev yapan avukatlarından Dalaman'lı Cemal Cem Şengül ve güzel eşi Pırıl Şengül'ü iki oğlu ile 
birlikte görüntüledik. Öğretmen olan Pırıl Hanım ve Cemal Bey işlerinden fırsat buldukça birlikte vakit geçiriyorlar. Netsel Marina'da 
görüntülediğimiz Şengül ailesi yat limanına yemeğe gidiyorlardı. 
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İstanbul ve Marmaris spor dünyasının duayen isimlerinden, 
pilates ve aerobik eğitmeni Filiz Arslan yeni açtığı Joy cimnastik 
şubesinde görüntülendi. Cimnastik eğitmenleri Şeyma Uzun ve 
Mehmet Kuş ile görüntülediğimiz Joy Cimnastik salonunda 3.5 
yaş ve 15 yaş arası çocuklara aerobik, artistik cimnastik ve dans 
eğitimleri verilmektedir. Ders bitiminde de enerjileri yüksek olan 
eğitmenler'Çocuklarımız bir harika, yakında turnuvalara katılacağız. O yüzden çok sıkı çalışmamız gerekiyor' dedi. 


JOY 
CIMNASTIK 


.. 
im 


İNkselve hilelerinini İ 
iTercihi. de GE Helvacıoğlu Oldu 


Marmaris-Armutalan SS 51. nolu Taşıma 
Kooparatif üyelerinden Selahi Aksel, 
Kudret Aksel, Mehmet Hikmet Efe ve 
Hayati Akgül Muğla Ford bayiisi Helvacıoğlu'nda görüntülendiler. Marmaris 
şehir içinde kullanacakları ilk minibüslerini Helvacıoğlu Satış Müdürü Cazibe 
Kaya ve Hamdi İnan'dan teslim aldılar. 
Marmaris ve Armutlan'ın tanınmış 
ailelerinden genç girişimci Selahi Aksel 
“Ford markasından şaşmayız, hem satış 
hem de servis konusunda kendilerine 
güveniyoruz Cazibe Hanım ve Hamdi 
Bey'e çok teşekkür ediyoruz” dedi. 


Beden Sağlığı 


Marmaris'te görev yapan Uzman Doktor 
Hüsnü Kurtuluş ve kızını Joy Cimnastik'ten çıkarken görüntüledik. Özel Türk 
Koleji'nde okuyan kızı Lale Kurtuluş'un 
jimnastik derslerini yakından takip eden 
ünlü psikiyatr Uz. Dr. Hüsnü Kurtuluş 
“yakında turnuvalara katılacağı için kızım 
çok heyecanlı. Çocuklarımızın ruh sağlığı 
için beden sağlığına önem vermeliyiz, 
mutlaka spora teşvik etmeliyiz” dedi. 


v im p 


b ağ 
di 


MARMARİSLİ GENÇLERİN TERCİHİ 1919 


Gençlerin tercih ettikleri mekanlar arasında olan 1919 Eat Drink fi 
Enjoy'da Marmarisli müdavimlerini görüntüledik. Kendilerine 
eşlik eden mekan sahibi Hüseyin Yaylalı ve arkadaşları Eyüp 
Girgin, Mustafa Ak, İbrahim Karaarslan ile birlikte objektiflerimize poz verdiler. Geçtiğimiz yaz hizmete giren 1919 adlı mekan 
kahveleri ve özel tarifler içeren tatlı ve kekleri ile meşhur. 
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Cadde & Sokak 


Ta Boheme gi) 


Gön Deri Tutkunlaruu ağırladı ii, 


Marmaris Yücelen Hastanesi'nde görev yapan Beslenme ve 
Diyetetik Uzmanı Aydan Tuğçe Dal alışverişlerinde kaliteye ve 
modaya önem verdiğini belirtiyor. Tam bir çanta tutkunu olan 
ve güzelliği ile dikkatleri çeken başarılı diyetisyen Aydan Tuğçe 
Dal, çanta ve kemer tercihini la Boheme'den yana yapıyor. Yat 
Limanı'nda işadamı 
Nazım Ergin girişimci- 
i liğinde açılan, dünyaca ünlü Türk markası 
Gön Deri ile tutkunlarını buluşturan La 
4 Boheme mağazasına 
hayran kaldığını 
belirten Tuğçe Hanım 
“Gön markasının 
i tutkunuyum,lLa 
Boheme'in açıldığını 
duyduğumda çok 
sevindim, tüm moda 
sever arkadaşlarıma 
tavsiye edeceğim, 
tamamı el işçiliği olan 
özel tasarım çantalar arasında seçim 
yapmakta zorlandım, 
mağaza sahiplerini 
kutluyorum” dedi. 


Marmaris Belediyesi'nde görev yapan Dr. Hüseyin 
Ayhan, Marmaris'in tanınmış simalarından işadamı a 
Anıl Şen ve küçük kızı Nehir Şen ile yat limanında 
karşılaştık. Akşam yemeği için buluşan yakın arka- 
>. daşlar yemek öncesi yürüyüş yapıyorlardı. Objektif- 
i İerimize gülümseyen Anıl Bey ŞamataPlus Magazin 
Dergisi'ni beğenerek takip ettiklerini belirttiler. 


— 
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Cennette huriler varmış, kara gözlü; 
içkinin de ordaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik 
olmuşuz: bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili. 


Rez. 0533 516 01 22 | 02524121956 
Tepe Mah. Barbaros Cad. No.41 Marmaris Yat Limanı 


KİTE) Hayyam Restauranı Marmaris 
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Nİ am ENAZ e e Ş 


Lina Yeni Yaşında 


Marmaris'in sevilen simalarından Shame Bar'ın sahibi Ferhat Adıgüzel ve güzel Eşi MRI 
Teknoloji Uzmanı Yasemin Hanım, kızları Lina'nın yeni yaşını kutladı. Lina ve arkadaşlarının 
katıldığı doğum günü partisi Yat Limanı'nda Kalabalık Meyhane'de gerçekleşti. Aminasyon 
film kahramanı Moana konseptinde olan doğum günü partisinde Lina da Moana kostümü 
giydi. Anne Yasemin Hanım'ın elleri ile hazırladığı ikramlıkları yiyen Lina ve arkadaşları 
keyifli bir gün geçirdiler. 


e 


| , 6 | ag | 017 İT 
,Mila'ya “One Partisi!) NE Yep 


LK 
tc 
e maz 
| Nur ve Onur Tokmak çifti kızları Mila'nın ilk i i, 
yaşını kutladılar. Aile apartları olan Bilnur 
| Apart'ta kutladıkları doğum gününe aile büyükleri Avcı inşaat ve petrol sahibi Uysal Avcı 
| ve eşi Fitnat Avcı ve Turizmci Bilal Tokmak ve 
eşi Mukadder Tokmak ile yakın dostları katıldı. 
| İlk yaş günü olan Mila'ya özel bir konseptle 
hazırlanan doğum gününün fotoğraflarını İrem 
| Dolaner çekti. Tüm davetlilere gülümseyen 
Mila'ya birbirinden güzel hediyeler de geldi. 
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Mehmet Berk 
2 Yaşında 


Marmaris'in tanınmış turizmcilerinden ünlü Neptün Ekspres tur teknesinin sahipleri Ali Berk ve güzel eşi 
Dilara Berk biricik oğullar Mehmet'in 
ikinci yaş gününü kutladılar. Bu yıl 
hizmete giren 'Neptün Deluxe'adlı 
teknelerinde kutladıkları doğum 
gününe Berk ailesinin yakın dostları 
ve akrabaları katıldı. Anne Dilara 
Berk tarafından hazırlanan doğum 
günü partisi konsepti de davetlilerden tam puan aldı. İftar saatine 
denk gelen kutlamada tüm davetliler birlikte yemek yedi. Birbirinden 
güzel hediyeler alan Mehmet Berk 
oldukça mutlu görünüyordu. 
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Doğumgünü 


Halil Çağlayan 
Yeni Yaşında Dostları İle 


Marmaris'in tanınmış işadamlarından yat 
acentası sahibi ve gayrimenkul yatırım 
uzmanı Halil Çağlayan doğum gününü 
yakın arkadaşları ile kutladı. Goya Meyhane 
ve Girit Meyhanesi sokağında kutlanan doğum günü partisine Halil Bey'in yakın dost 
ve arkadaşları katıldı. Birlikte yemek yedikleri gecede ses sanatçısı Sema Atak sahne 
aldı. Yüze yakın dostlarının buluştuğu 
gecede misafirler Girit Meyhanesi ve Goya 
Meyhanesi masalarında oturdular. Dostları 
ile yakından ilgilenen Halil Çağlayan 'Bu 
mutlu günümde beni yalnız bırakmayan 
tüm dostlarıma teşekkür ederim, hayat 
dostlarla güzel'dedi. Pastasının 
mumlarını üflerken dilek dilemeyi de ihmal etmeyen Çağlayan 
tüm dostlarıma ve Marmaris 
yaşayanlarına güzel bir sezon 
diliyorum” dedi. 
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Uzun yıllar Marmaris'te giyim sektöründe faaliyet gösteren ve 
modanın öncü markalarından Carmen Butik'in sahibi Nurgül Karahitay Fıta Restoranda yeni yaşını ve Marmaris Ticaret Odası Meclis 
Başkanlığı görevini kutladı. Yakın arkadaşları tarafından yapılan 
sürpriz bir parti ile kutladığı doğum günü partisinde çifte kutlama mesajı ile karşılaşan Nurgül Hanım'ın sevinci ikiye katlandı, 
Marmaris'in ilk ve tek, Türkiye'deki 365 ticaret odaları arasında ise 
sadece bu görevde 4 kadının bulunduğu meclis başkanlığındaki 
görevine başlayan Nurgül Hanım “iş dünyasında kadınların başarısı yadsınamaz. Marmaris Ticaret Odası da bunun bilincinde olan 
sayılı odalar arasında. Bana bu görevi verdikleri için çok teşekkür 
ediyorum, doğum günüme denk gelen bu özel kutlama beni ayrıca sevindirdi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. 


» 4 i 
LA LA Lİ Li 
EN BUYUK ASKER BİZİM ASKER 
Marmaris basınının genç ve başarılı gazete- ne Ramazan Terkos'un çok sayıda meslektaşı 
cisi Ramazan Terkos, vatani görevini yapmak katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ile 


için Ankara'ya gitti. Terkos'a meslektaşları eşi Sevgi Acar da Terkos'a asker kınası yakılır- 
Marmaris'te Yat Limanı'nda bulunan Nil Res- ken gruba eşlik etti. Terkos, vatani görevine 
toranda asker uğurlama gecesi düzenledi. gitmeden Marmaris'teki son akşamında ken- 
Ankara Polatlı'da vatani görevini yerine disini yalnız bırakmayan sevenleriyle bol bol 
getirecek Marmaris Manşet gazetesi ve İhlas o hatıra fotoğrafı çektirdi. Basın mensupları da 
Haber Ajansı Muhabiri Ramazan Terkos için Ramazan Terkos'a düzenlenen asker uğurla- 
yemek düzenlendi. Asker uğurlama yemeği- ma gecesinde hayırlı tezkereler diledi. 
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Açılış 


GÖN DERİ LA BOHEME 
MARKASI İLE MARMARİS'TE 


Fransa'da başarılı projelere imza atan işadamı Nazım Ergin, 
Marmaris'te tüm Avrupa'ya tanıtılacak olan özel bir marka 
yatırımı yaptı.'La Boheme'adını verdiği çanta markasının mağaza açılışı Marmaris Yat Limanı'nda gerçekleşti. Açılış organizasyonuna işadamı Nazım Ergin'in dostları, Orca Lotus Otel'in 
kurucusu Turgut Torunoğulları, Gön Deri markasının Ege ve 
Antalya Bölge bayi sorumlusu Uzay Altıok ve turizm sektörünün tanınmış simaları da katıldı. 28 yıldır Fransa'da inşaat 
mühendisliği yapan işadamı Nazım Ergin yat limanında açtığı 
La Boheme adındaki mağazasında dünyaca ünlü Türk markası 
olan Gön Deri ve İtalyan Markası Tony Belluci'nin özel modelleri de yer alıyor. Marmaris Yat Limanı numara 153'te yer alan 
La Boheme mağazası şıklığınızın tamamlayıcı çantaların seçkin 
modellerini tüm Marmaris yaşayanlarının beğenisine sunuyor. 
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çanta tutkusunun 
yeni adi 


İgather fashion bags 


Yat Limanı, Tepe Mahallesi 
Barbaros Cad. No.153/Z1 Marmaris 


4902524123481 
4905352847704 
*90 5372893770 


00 /labohemeleather 


Tony Bellucci YGON 


— Görkemli açılışın organizasyonunu 
Bence Organizasyonun sahibi Fatoş 
* Özünal gerçekleştirirken, açılışın müzik © 
direktörlüğünü Berk Talay Erkman yaptı. 
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Marmaris'te uzun yıllar profesyonel spor aerobik ve pilates 
eğitimleri veren Filiz Arslan yeni şubesini Joy Jimnastik adıyla 
hizmete açtı. Düzenlenen açılış kokteyli ile hizmete giren Joy 
Cimnastik spor sever dostlarını ve minik cimnastikçileri ağırladı. Açılışta konuşma yapan Filiz Arslan artan talep nedeniyle 
yeni bir şube açılışına ihtiyaç duyduğunu belirti. Salonumuzda 3 buçuk yaşından itibaren tüm çocuklara artistik jimnastik, 
temel jimnastik ve dans dersleri, yetişkinlere aero-pilates, 
zumba, dans, bungeedance dersleri verileceğini bildirdi. Modern salonumuzda 4 spor eğitmenimiz olacak, detaylı bilgi 
için sizleri bekliyoruz, dedi Filiz Arslan spor hayatımızdaki 
öncelik olmalı diyerek sporun önemine değindi. Açılışta ayrıca şube ortağı Banu Baylan'ı ve salon yöneticisi olarak Adile 
Yalkırı'yı tanıtan Filiz Arslan birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirti. Aralarında 18 yıldır üyesi olan sporcu dostunun 
yanı sıra çok sayıda seçkin davetlinin de katıldığı açılışta Filiz 
Arslan tüm dostlarına teşekkür etti. 


Filiz Arslan 


Pamukkale Şarapçılık ve Pazarlama Şirketinin Marmaris'te yenilenen mağazasında 
açılış gerçekleştirildi. Açılışa Marmaris 
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 
Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent 
Bülbüloğlu ve çok sayıda turizmci katıldı. 
Açılışta konuşma yapan şirketin yönetim 
kurulu başkanı Yasin Tokat Marmaris'i çok 
sevdiğini, gönlündeki yerinin ayrı olduğunu belirtti. Yasin Tokat, ayrıca Marmaris'i 
kızları Finans Müdürü, Portföy Yöneticisi 

ve Kıdemli Araştırmacı Yeşim Tokat-Açıkel 
ve çevre mühendisi Duygu Tokat Üstün 

'ün yaşadığı ve sık sık gittiği Amerika'nın 
Kaliforniya eyaletindeki “Santa Barbara" 
kasabasına benzettiğini söyledi, “Marmaris 
doğası, iklimi ve konumu ile dünyanın sayılı 
güzellikteki kentlerinden biri” dedi. Böylesi 
seçkin bir kentte siz profesyonel turizmcilere daha iyi hizmet verebilmek adına biz 
de mağazamızı yeniledik. Sizleri bugün 
yenilenen mağazamızı ve ürünlerimizi sunmak için davet ettik, ziyaretiniz için sizlere 
teşekkür ediyoruz, iyi bir sezon geçirmenizi 
diliyoruz” dedi 
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Açılış 


Marmaris'te Mottom, görkemli bir açılış 
töreni ile hizmete girdi. Marmaris'in siyaset 
ve cemiyet hayatının bir araya geldiği 
açılışa, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 
kapanan Turunç Beldesi'nin son Belediye 
Başkanı Ali Fuat Fidan, siyasi partilerin 

ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları, yerel basın mensupları ve çok 
sayıda Marmaris yaşayanı katıldı. Açılış 
kurdelesini CHP ilçe Başkanı Acar Ünlü 
beraberinde mekan sahibi Ahmet Ekinci, 
Muharrem Altun ve Ali Fuat Fidan kesti. 
“2018 Turizm Sezonunda Marmaris'e yeni 
bir marka' sloganı ile giriş yapan Mottom'un açılış organizasyonunu ise Empati 
Organizasyon gerçekleştirdi. 


Sektöre iddialı ve zengin mutfağı ile giriş 
yapan Mottom, Ekinci ve Altun ailesi ortaklığında işletiliyor. 24 saat hizmet verecek 
olan mekanın mutfağı da şimdiden büyük 
beğeni topladı. Restoran, pastane, ve özel 
yöresel tatların da olduğu menü de ise yok 
yok. 9 farklı çeşitte çorbası olan mekanda 
ekmekler de özel taş fırınında pişiyor, 7 
farklı sunumuyla döner menüsünde de 
oldukça iddialı olan Mottom'da pide ve 
pizzalar da yerli ve yabancı müşterilerin 
ilgisini çekiyor. Tamamı kendi bünyelerinde 
hazırlanan ve farklı profesyonellik içeren 
yemeklerin her bir bölümünde ayrı ekip 
bulunuyor. Mottom Patisserie adı altında 
bulunan pastane bölümünde ise şef Fatih 
Gölşat tarafından özel olarak hazırlanan 
çörekler, börek, kek, pasta ve mekana özel 
unlu mamuller en taze haliyle yer alıyor. 
Siz de kentin kalbinde bu özel mekana 
acıktıkça uğrayın, ister tek ister grupça uğrayın ama mutlaka 'Motto'nuz lezzet olsun.. 
Unutmadan söyleyelim Atatürk Caddesi 
üzerinde bulunan seçkin bir noktada yer 
alan Mottom'un hızlı servis ağı iletüm 
lezzetleri kapınıza gelebiliyor, çorbalar bile, 
hem de 24 saat. 
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OllO 


RESTAURANT » PATISSERTE 


24 SAAT 


PAKET SERVİS 


02524124047-448 O 


Kemeraltı Mah. Atatürk Caddesi No:6 / 279 Marmaris 


00 /mottomrestâurant 


WWww.mottomrestaurant.com 
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Marmaris İnşaat Sektörünün en önemli 
firmalarından olan Erdem İnşaat Yapı Market yeni yerinde düzenlediği bir kokteyl ile 
açılışını yaptı. 

Açılışa, Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü 
Ayyıldız, Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Tarım, CHP İlçe 
Başkanı Acar Ünlü, Ak Parti İlçe Başkanı 
Osman Ülgen, MHP İlçe Yöneticilerinden 

ve Temel Irmak, Nurda Zaimoğlu, Mehmet 
Altıova, Marmaris Nüfus Müdürü Bilal 
Akdoğan, Marmaris Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği (MORDER) Başkanı Ali 
Ulvi Avanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. 


İNŞAAT YENİ YERİNDE YENİ KO 


Yaşar Karaosmanoğlu'nun kurduğu ve oğlu 
Erdem Karaosmanoğlu'nun işlettiği Erdem 
İnşaat hizmetleri perakende satış mağazası, 
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın açılış 
konuşmasından sonra hizmete açıldı. Başkan Acar konuşmasında; “Marmaris'te faaliyet gösteren böylesine yapı marketleri çok 
önemli. Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren 
Erdem İnşaat firması Marmaris'in mimarisi- 
nin önemli yapı taşlarından olan bu işlerin 
artık günümüzün son teknolojileri ile daha 
modern ve kolay kurulumu ve yapılışı ile 
daha da önem arz etmekte. İşyerinin Marmaris'e hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
İşletmeci Erdal Karaosmanoğlu, davetlilere 


yaptığı kısa konuşmada, İlçemizin en köklü 
ve sektörünün öncülerinden olan Erdem 
İnşaat Yapı Market'in açılışına hoş geldiniz. 
Bu sektörde olması gereken tüm hizmetleri 
en iyi şekilde yerine getiren firmamız, hizmetlerini artık perakende olarak sunmak 
için yeni mağazasını açmış bulunuyor. İlk 
adımlarını babamız Yaşar Karaosmanoğlu'nun attığı firma 1983 yılında Marmaris 
inşaat sektörüne girerek emin adımlarla 
büyümüş ve 2001 yılında Kemal Erdal Salman ile Salman İnşaat şirketini kurmuştur. 
Bugünde hizmet ağımızın son halkası olan 
Erdem İnşaat Yapı Market tüm halkımıza 
hayırlı uğurlu olsun'şeklinde konuştu. 
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DOGRU HASAR 


MERKEZI DANISMANLIK A.S. 
“Doğru Yerdesiniz” 


47 ilde faaliyet gösteren DOĞRU HASAR MERKEZİ 
182 kişilik profesyonel kadrosuyla MUĞLA ilinde de yanınızda. 

Trafik kazası sonucu aracın sigortasından, vefatlarda 

15 yıl geriye dönük, yaralanmalarda 8 yıl geriye dönük 

tazminat alabileceğinizi biliyor muydunuz ? 
Sizin ve yakınlarınızın hak kazandığı sigorta tazminatını 
45 gün ila 3 ay arasında eksiksiz olarak almakta 
ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 


Tepe Mah. Kubilay Alpugan Sk. Hasan Tavacı Apt. No:10/5 Marmaris - MUĞLA 
*90 543 969 84 00| *90 549 822 45 36| *90 252 412 65 13 


www.dogruhasar.com.tr 


Kutlama 


Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) Marmaris'te, Marmaris Ticaret Odası iş birliğiyle 
düzenlediği Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun mezunları sertifikalarını aldı. Marmaris'te gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren 
eğitimlerde, kadın girişimcilerin sürdürülebilir işletmelere sahip 
olmaları için gereken bilgi birikimini ve vizyonu geliştirmek amaçlandı. Girişimci kadınların işlerini büyütebilmeleri ve uluslararası 
arenada rekabetçi güçlerini artırabilmeleri için verilen eğitimler 
kapsamında bugüne kadar 21 ilde eğitimi başarıyla tamamlayan 
kadın girişimciler sertifika aldı. 23. durak olan Marmaris'te de başarıyla mezun olan kadın girişimcilere sertifikaları, düzenlenen özel 
törenle verildi. 

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle ilgili bilgi veren Garanti 
Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürlüğü Girişim Bankacılığı 
Yöneticisi Selin Öz, “Marmaris'teki kadın girişimcilerimizi işlerini 
büyütmeleri ve uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırabilmeleri için cesaretlendirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” 
dedi. 

BÜYEM KSS Projeleri Koordinatörü Dr. Işıl Keskin Şahan görüşlerini, 
“Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi, ancak “stratejik yönetim 
felsefesi' odaklı bir anlayışla gerçekleşebilir. Kadın girişimcilerimize 
vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve 
kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz” ifadeleriyle belirtti. 
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Törende konuşma yapan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal, “Gelişmiş ülkelere baktığımızda kadın 
girişimcilerin sayısının Türkiye'ye oranla çok daha fazla olduğunu 
görüyoruz. Bu anlamda doğru eğitimin çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Ülkemizde kadın girişimcilerin artması gerektiğini ilk 
fark eden ve bu açığı doldurmak için kadın girişimcilere ihtiyaç 
duydukları desteği vermek üzere çalışmalar yapan Garanti Bankası 
ve Boğaziçi Üniversitesi'ne sundukları katkılardan dolayı teşekkür 
ederiz. 21 ilde gerçekleştirilen bu eğitimler kapsamında Marmaris 
katılımcılarının yüzde 100 başarı göstermesi bizim için onur verici 
oldu.” diye konuştu. 
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Marmaris Rotary Kulübü'nün Blue Bay 
Otel'de düzenlemiş olduğu Geleneksel 
2018 Meslek Ödülleri sahiplerini buldu. 
Geceye Marmaris Rotary Kulübü Başkanı 
Mert Dorukoğlu ve dernek üyeleri katıldı. 
Törende konuşma yapan Başkan Dorukoğlu Bizler, her Rotaryen'in kendi iş ve 
mesleğinde topluma hizmet fırsatı olarak 
yüceltmesine ve bu nedenle iş ve meslekte 
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yüksek ahlaki değerlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapar, projeler 
üretiriz. Bugün de burada toplanarak, 
kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından 


birini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. 


Bugün kendilerine ödül takdim edeceğimiz 
kişiler, meslek hayatları boyunca yaptıkları 
başarılı çalışmalar ile hem meslektaşlarına 
hem de bizlere örnek oluyorlar. Meslekle- 


Şehrin Dergisine Ödül 
2017-2018 'Meslek Ödülü"ne layık görülen 
Ajans Dora kurucusu ve Şamataplus Magazin 
Dergisi imtiyaz sahibi Seycan Akman plaketini Marmaris Rotary Kulübü üyesi ve geçmiş 
dönem başkanı ve Ferhat Düztaşlık'ın elinden 
aldı. Rotary Geleneklerine göre kendilerini 
kente kanıtlamış firmalara ve kişiler arasında rekabet ortamını arttırarak, daha kaliteli 
hizmet üretimi noktasında bir nebze de olsa 
katkıda bulunmak amacıyla verilen ödüle layık 
görülen Seycan Akman ise iş hayatındaki 22. 
yılını ve yayın hayatındaki 11. yılında aldığı 

bu ödül için teşekkür etti. Yaptığı konuşmada 
okuyucu ve katılımcılarına da teşekkür eden 
Akman uzun yıllar birlikte çalıştığı Şamataplus 
Magazin Dergisi Görsel Yönetmeni ve Grafikeri 
Uğur Serin' e de teşekkür etti. 


ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 


rinde yüksek ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve genç meslek 
sahiplerini yüreklendirerek onlara örnek 
teşkil ediyorlar. Kendilerinin gösterdiği bu 
ışığı ve katkıyı şükranla anıyoruz.” dedi. Bu 
kapsamda dernek üyeleri tarafından mesleğinde başarılı seçilen ve topluma örnek 
gösterilen Seycan Akman ve Barış Ünlü'ye 
ödülleri takdim edildi. 


Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de 
Rotary Meslek Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Rotary Kulübü 
Onursal Üyesi Profesör Ayhan Özdemir'in elinden alan Ünlü ise 
bu ödülü Marmaris Belediyesi temizlik işlerinde çalışan ekimiz 
adına alıyorum. Hepsi de işlerini severek özveri ile yapıyorlar. 
Temiz bir Marmaris'te yaşıyorsak onların büyük payı var. Bizleri 
bu ödüle layık gören Rotary Kulübüne teşekkür ediyoruz” dedi. 
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Törende ayrıca Marmaris Rotary Kulübüne yeni 
katılan üylere rozetleri takıldı. Diş Hekimi Avni Güner 
ve Mimar Oğuz Can'a rozetlerini Kulüb Başkanı Mert 
Dorukoğlu taktı. Yemin töreninin ardından tekrar 
konuşma yapan başkan Dorukoğlu 'Marmaris'te 
sosyal sorumluluk bilinci ile kendinden önce topluma 
hizmet etmeyi bir yaşam felsefesi olarak benimseyen 
Rotaryenlerin bir araya geldiği kulübümüz yeni üyeleriyle birlikte kendi aralarındaki dayanışmayı ve sevgiyi 
pekiştirerek büyümeye devam etmektedir. Dedi. 
Marmaris Rotary Kulübü'nün meslek ödülleri plaket 
verme ve yeni üyelere rozet takma töreninin ardın- 


dan kulüp üyeleri davetli konukları ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
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Marmaris Ticaret Odası Meclisi Tanıtıldı 


Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Karahitay ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal 
seçildi 2018-2022 döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirildi. Mehmet Baysal; Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Süleyman Mutlu Ayhan Başkan Yrd., Özgür Derviş başkan 
Yrd., Ömer Erden, Mustafa Kodaman, Enis Bilgiç, Özgecan Çetinkaya, Onur Tokmak, Görkem İnal 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiler. Meclis Başkanı Nurgül Karahitay yaptığı konuşmada yeni seçilen 
üyelere başarılar dileyerek “Meclisimiz ile birlikte Marmaris ticari yapısı için çalışmalarınızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgemizin gelişimine yön verecek nice karara imza atılması en 
büyük dileğimdir'dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal;'Bu dönemde Meclis Başkanımızın 
kadın olması ve Marmaris sevdalısı Meclis Üyelerimizle Marmaris için çalışmaya devam etmek bizleri , 
onurlandırıyor dedi. Ayrıca önceki dönem gerçekleşen ve çalışmaları devam eden projeler hakkında O Yönetim Kurulu Ba 
detaylı bilgi verdi. Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. a 


eh 


Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübünün ( MAGS) yüzme branşı öğrencileri 7. Uluslararası Aguamaster Açıksu yüzme yarışlarında yeteneklerini sergilediler. Yaş gruplarına göre 
dereceye giren 5km ve 3km erkeklerde 1.lik elde eden Şehran Kartal, 5 km bayanlarda 
2.lik ve 1.5 km bayanlarda 1.lik elde eden Tuana Mülayim, 5km'de 3. Zeynep Duruyılmaz, 3 
km'de 3.lük Lucia Selin Gelens 3.km'de 1.lik ve Ayça Aygül, 3.km'de birincilik elde ederken 
son olarak yardımcı antrenörlerden 1.5 km'de bayanlar genel klasmanında 3. Suzan Uçar 
ayrıca yaş grubunda ise 2.lik elde etmiştir. Marmaris'e bol bol ödül ve kupa kazandıran 
genç sporcular ailelerinde ve sporseverler tarafından büyük sevinle karşılandılar. Eğitmenleri Hande Gazioğlu, Armağan Mermer, Buket Sarıoğlu, Suzan Uçar ve Marmaris Akademi 
Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sibel Yaşa öğrencilerini tek tek tebrik ederken ailelerine de 
teşekkür etti. Genç yetenekler Marmaris spor camiasında da sevinçle karşılandı. 


Haziran 2018 


i 
Li 


“e 


Yıl boyunca yaz ve kış spor okulları 
alt yapı ve performans sporcu grup çalışmalarımız devam etmektedir 


MARMARİS 
GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 
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Akademili olmak ayrıcalıktır 
- Yaz ve Kış Spor Okulları 
- Alt Yapı ve Performans Sporcu Grupları 


Amiral Orhan Aydın Spor Salonu 


Yüzme Eğitim Merkezi 


samata: Kısa Kısa 
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Atatürk'ün! Başarılı Öğrencilerine | 
a8 Yildır Ayyıldız Ödülü 


Atatürk İlk Öğretim Okulu'nun her sene geleneksel olarak düzenlediği Ayyıldız Ödülleri , 48. kez sahiplerini buldu. Prof. Mustafa Ayyıldız, 
1970 yılından bu yana, mezunu olduğu Atatürk İlkokulunun başarılı 
öğrencilerini, “Ayyıldız Altın Saat” adı altında ödüllendiriyor. Altın Saat 
ödülleri bu yıl, okulun en başarılı 10 dördüncü sınıf öğrencisine düzen- “ 
lenen törenle verildi. Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile Ayyıldız ailesinin yanı 
sıra Kaymakam Celalettin Yüksel de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmacılarının ardından 
Kaymakam Celalettin Yüksel ve Mustafa Ayyıldız okul birincisi Yaren 
Buldan, ikincisi Çağla Bacak, aynı puana sahip üçüncüler Derin Aygün 
ile Erem Melike Atalay'a altın saat, madalya ve plaketlerini verdi. Kaymakam Yüksel, geleneksel ödül töreninin, Mustafa Ayyıldız'ın bir vefa 
örneği ve alkışlanması gereken davranışı olduğunu söyledi. 
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AkademilGençlikspor Başkan A'carzla Başarılarını Paylaştı 


Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Marmaris Akademi Gençlikspor Kulübü, sezon boyunca 
kazandıkları kupalarla birlikte Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret etti. Voleybol ve basketbol branşlarında, değişik yaş gruplarındaki sporcular ile antranörleri başarılarını Başkan Ali Acar'la paylaştı. Kulüp sorumlusu Sibel Yaşa, yeni bir kulüp olmalarına rağmen önemli başarılara 
imza attıklarını söyleyerek, destekleri için Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Ali Acar ise genç sporculara bu ülkenin geleceği 
sizlersiniz diyerek, gençlere olan güvenini vurguladı. Başkan Acar, "Büyüklere sizler örnek olacaksınız. Elde ettiğiniz başarılar sizlerin disiplininden ve ailenizden aldığınız eğitimden geliyor. Kendisine ve büyüklerine saygılı olan gençler her şeyi başarır" şeklinde konuştu. 
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Marmaris Belediyesi tarından bu yıl 
RunMarisRun Maratonu'nun üçüncüsü 
düzenlendi. Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, ilk olarak minikler yarıştı. 
Halk Koşusu kategorileri yarışları yapıldı. 
Yarışların startını Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar verdi. Bedensel engelli vatandaşlar da RunMarisRun'da ter döktü. 
Bedensel engelli vatandaşların yarışmaya 
başlaması izleyiciler tarafından uzun süre 
alkışlandı. Yarışların tamamlanmasının 
ardından dereceye girenlere ödüllerinin # li MA > ' 
verildi. Düzenlenen halk konserinde Ay- o ç Ex > ez — N 
dilge sahne aldı. Geniş katılımın olduğu ; iz . 
konser geç saatlere kadar sürdü. 


- uzunelar 
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MARMARİS YAPININ 


KALİTE VE GÜVEN 
İNŞA EDER 


02524127284 |0533 2586425 


Www.marmarisyapi.com 
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MARMARİS DÜNYA'BİSİKLET 
GÜNÜ'NDE PEDAL ÇEVİRDİ 


3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tüm dünya ile aynı anda Marmaris'te de kutlandı. 
Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Marmaris Belediye Başkan Yrd. İsmet K. 
Öner, Velomaris takımı, Marfod fotoğraf derneği üyeleri, Zirve dağcılık ve gönüllülerden oluşan kalabalık pedal çevirdi.Sürdürülebilir bir ulaşıma destek için pedal çeviren 
Marmarisliler sabah erken saatlerde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanarak Aktaş-Yalancıboğaz mevkii arası sürüşe başladı. Bisiklet gönüllüleri Velo-Maris takımıyla birlikte 
hem keyifli bir sürüş, hem de çevre temizliği gerçekleştirdi.7'den 70'e her yaştan bisiklet 
severi bir araya getiren İçmeler Halk Sürüşü yine 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan başlayarak, tekrar aynı noktaya dönülmesiyle son buldu. 


ÖZEL ÇOCUK 
FUTBOLEMAÇI 


Engelliler Haftası dolayısıyla AK Parti İlçe Başkanlığı organizasyonuyla, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla 
özel çocuklarla İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nin sahasında futbol maçı yapıldı. 

Özel çocuklardan oluşan İlçe Milli Eğitim'in takımının kaptanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan olurken AK 
Parti takımının kaptanı Başkan Osman Ülgen oldu. Tanıtım 
Medya Başkanı Bilal Sarıöz, Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır ve Tepe mahallesi sorumlusu Mustafa Kuzu'dan oluşan 
AK Parti takımında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. 
Tanışmanın ardından başlayan futbol maçında öncelikle AK 
Parti takımı çocuklara karşı koşmazken arka arkaya gelen 
gollerin ardından hızlandılar. Maç sonunda Ülgen “Çocuklarımızı biz hafife almışız birkaç gol gerçekten iyiydi. Engelliler haftası dolayısıyla çocuklarımızla 1 kaç saat de olsa 
beraber vakit geçirmek istedik. Biz çocukları mutlu etmek 
için geldik ama biz çok mutlu olduk hep beraber eğlendik. 
Unutmayın en büyük engel sevgisizliktir” dedi. 
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Marmaris Kaymakamlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı'nın 99. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan resmi tören ilçede düzenlenen çeşitli 
branşlarda spor faaliyetleri ile devam etti. Etkinlik kapsamında Uluslararası Aguamasters Yüzme Şampiyonası da Marmaris İçmeler sahilinde 
gerçekleştirildi. 

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıldönümü 
Marmaris Belediyesi tarafından da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen program kapsamında 
sahne gösterilerinin yanı sıra geçen yıl yaptıkları Raf adlı şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst sıralara çıkan “Deeperise ve Jabbar” sahne aldı. 
19 Mayıs Gençlik Meydanı, gün boyu sportif etkinliklere ev sahipliği 
yaptı. 17.00'dan itibaren ise Latin dansları ve Halk dansları gösterileri 
sunuldu. Mandrake Kemal'in illüzyon gösterisinin ardından da zumba 
grubu hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Barmen Şov da izleyenlere 
keyifli anlar yaşattı. 
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Ahmet Hür tarafından, gençlere ulaşmak amacıyla ” 
günümüz Türkçesi'yle hazırlanan çalışmayı Hür'le 
beraber dağıtan Başkan Ali Acar, herkesin 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 
“Deeperise ve Jabbar” sahne aldı 

Gençlik Bayramı'nda Marmarisli Müzisyenler Deeperise ve Jabbar, gençler için sahne aldı. Yaklaşık bir 
saat süren konserde Raf ve Geçmiş Değişmez gibi sevilen parçalarını seslendiren müzisyenlere Belediye 
Başkanı Ali Acar birer plaket verdi. Marmaris'in her 
konuda olduğu gibi sanat alanında da öne çıktığını 
söyleyen Ali Acar, Deeperise ve Jabbar adıyla tanınan 
Mesut Yılmaz'a ve Mücahit Turan'a teşekkür etti. 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaris, Uluslararası 
Arena Aguamasters Yüzme Şampiyonası'na ev 
sahipliği yaptı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen şampiyonaya bin 500'e yakın yüzücü katıldı. 

Muğla Valiliği ile Marmaris Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile 
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

iş birliğinde düzenlenen organizasyonda yarışın startını Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Serkan Öçalmaz verdi. Yarışa bin 1500 
metrede 410, 3 bin metrede ise 268 olmak üzere 
toplam 678 profesyonel sporcu katıldı. Sporcular 
bir saat boyunca Marmaris Körfezi'nde yüzdü. 
Dünya şampiyonu Miriam Hierath'ın yanı sıra 
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Türkiye, Almanya, Fransa, ABD ve Ukrayna'dan da 
dünya şampiyonu sporcular, açık su yarışlarında 
kulaç attı. Aguamasters Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Demirel, şampiyonada mücadele eden 400 
sporcunun havuzda 100'ün üzerinde yeni Türkiye 
rekoru kırdığını söyledi. Demirel, yarışların son 
gününde bin 500 ve 3 bin metre açık su yarışlarını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Marmaris çok 
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dilerim 

bu etkinlik, uluslararası alanda daha da büyüyerek, insanların koşa koşa geldiği ve mutlu olarak 
ayrıldığı şampiyonalar zinciri olacak. Eylül ayında 
Bodrum'da yapacağımız şampiyonaya bütün 
yüzücüleri bekliyoruz!" diye konuştu. 
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katıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yüzme şampiyonası İçmeler Martı Otel sahilinde Açık Su Yüzme Maratonu ile tamamlandı. 


ÇATAL BIÇAKLA YENEN 
GELENEKSEL DONDURMA 


Marmaris Merkez Mado: 025) 4135 8080 
Marmaris Migros Mado: 0257 413 95 7/6 
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Marmaris Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle okullar arasında düzenlediği 
atık pil toplama kampanyasında başarı elde eden okulları ödüllendirdi. İçmeler Mahallesi 
Halide Edip Adıvar Caddesi 240 sok. üzerinde yer alan park alanında gerçekleşen etkinlikte 
başarı gösteren okullara ödülleri ve hediyeleri verildi. Fidan dikiminin de gerçekleştiği etkinlikte konuşan Marmaris Belediyesi yetkilisi Halil Gökovalı "Önemli olan dereceye girmek 
değil, genç kuşakların atık pil konusunda bilinçlendirmek" dedi. 

2017-2018 eğitim dönemi atık pil toplama kampanyasında büyük başarı gösteren Aksaz 
Turgut Reis İlk/Ortaokul Müdürlüğü 1310 kg ile hem ilçe hem de il bazında birinciğini elde 
etti. İkinciliği; Beldibi Sıktı Zaralı İlk/Ortaokul Müdürlüğü 151,2kg ile üçüncülüğü ise Şehit 
Ahmet Benler İlk/Ortaokul Müdürlüğü 114,5kg ile aldı. 


meşin A, Alt ve üst yapı çalışmaları 1.5 yıldır devam eden Burunucu Parkı, Temmuz ayı içinde 
| W/ Kk ce ia »k N p K | açılacak. Belediye Başkanı Ali Acar, isim konusunda bir çok değerlendirmede bulunduk- 
> Mn wi . larını söyleyerek, parkın yer aldığı bölgenin yerel deyişle Burunucu olarak ifade edildi- 
, ğini, bu yüzden Burunucu adı kullanıldığını belirtti. Öte yandan parkta yer alacak oyun 
AÇ İ n K'A 0 ) | € grupları nedeniyle macera parkı şeklinde nitelendirileceğini sözlerine ekledi. Parkta yer 
i gr alacak oyun grupları bölgede bir ilk olacak. Tırmanma duvarı, macera parkuru, zipline, 
daha küçük yaş gruplarındaki çocuklara yönelik oyun grupları parkı bölgede ilk kılacak. 
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Marmaris İn Cemiyeti 
Yeni Bir Soluk | 


Ege Mutfağının emsalsiz lezzetlerinin 
sunulduğu, adını ünlü şair, matematikçi, filozof ve astronom olan Ömer Hayyam'dan 
alan işletme onun yenilikçi ve özgür dünya 
bakışını mekanına yansıtarak misafirlerine 
hizmet prensibiyle yola çıkmış. “HAYYAM” 
Marmaris Yatlimanın da hizmete girdi. Berg 
Yatçılık sahibi Abdullah Üçyiğit ile Yeşilköylü Meyhanenin sahibi Erkmen Küçük'ün 
birlikte açtığı mekanda, bugün unutulma- 
ya yüz tutmuş geleneksel lezzetlerin yanı 
sıra, her damak zevkine göre lezzetler sunulmaktadır. Mekan sahiplerinin yönettiği 
mutfakta hazırlanan zengin meze çeşitleri, 
ara sıcakları ve ana yemekleri misafirlerin 
beğenilerine sunulmaktadır. “HAYYAM” 
da çok zengin doğal ürünlere sahip olan 
Marmaris ve çevresinde yetişen doğal ve A an 
yabani ot, sebze, deniz ve et ürünleri Ege vi e iş 
Mutfağının değişmezi “Zeytinyağı” ile Si YAVAN AA. Şİ 
birleşerek emsalsiz lezzetler haline gelmek- a. 
tedir. Zengin menü çeşitleri ile mevsimine 
uygun lezzetler sunan Hayyam'ın mutfağı 
Erkmen Küçük yönetiminde. Dört mevsim 
açık olacak mekan hizmete girdiği günden 
bu güne geniş bir müdavim kitlesi yaratmış 
durumda. Mekan yöneticileri yakında görkemli bir açılış organizasyonu ile dostlarını 
ve müdavimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 
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Marmaris'te kurulan pazara, ithal tohumdan üretilen ve ilaçlı 
ürünler giremiyor, yerel tohumdan üretilen ve ilaçsız doğal 
üretim ürünler satılıyor. 

Marmaris'te kent merkezinde yer alan pazar yerinde kurulan 
Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı'nda, ilçenin uzak mahallelerindeki çiftçiler eski yöntemlerle ve tarım ilacı kullanılmadan 
ürettikleri ürünleri satıyorlar. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 
proje Yerel Tohum Derneği, Marmaris Belediyesi ve Marmaris 
Kent Konseyi'nin katkılarıyla hayata geçti. İncir, bal, yerfıstığı, 
yeşillikler, sebze, zeytin, zeytinyağı, tarhana, köy ekmeği ve 
daha birçok ürünün satıldığı pazar, her hafta Pazar günü kuruluyor. Geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiren şimdilik 8 
üreticinin yer aldığı pazarın müdavimleri gün geçtikçe artıyor. 
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KIBATEK (Kıbrıs Irak Balkanlar Avrasya Türk 
Edebiyatları Kurumu) te Genel Başkan Yardımcılığı görevinde olan Leyla Işık, yayınladığı son 
şiir kitabı “Yürekten Yüreğe Aşk Olsun' ile Serin 
Kültür Kitap Kafe'de okuyucuları ile buluştu. 
Şiirleri uluslar arası antolojilerde, Galaksia 
Poetike Atanis, OPA Our Poetry Archive, Graı 
Romanesc, www.mearteka.net'te yayımlanan, 
Uluslararası Organizasyon ve Proje koordinatörü, eğitimci, şair, yazar Leyla Işık şiir kitabını 
imzalarken şiirlerinden örnekler okuyarak 
okuyucuları ile sohbet etti. 
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Türkan Sayla 


MAPFRE SIGORTA MARMARIS OFISI YENİLENDİ 


Mapfre Sigorta Diğer Kanallar Satış 

ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Luis Estela Gaspar ve Bölge Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Ergun Ulusoy 
ve Akdeniz Bölge Direktörü Gökhan 
Genç Marmaris acentelerini ziyaret etti. 
Mapfre Sigorta tarafından yenilenen Türk 
Mapfre proje ofis konsepti ile müşterilerine hizmet veren Sigorta Ofisim Sigorta 
acentesini motive etmek amacıyla ziyaret eden üst düzey yetkililer hayırlı olsun 
dileklerinde bulundular. Başta İspanya, 
Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya 
çapında sigortacılık, reasürans, asistans 
ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet 
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gösteren ve İspanya'nın en büyük sigorta 
grubu olan Mapfre, aynı zamanda, 
Amerika ve Türkiye'de de faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 2010 yılında da ülkemizde açılan ilk Türk Mapfre proje ofisi olan 
Sigorta Ofisim Sigorta Aracılık Hizmetleri 
firmasının yetkilileri Başak İncekara ve 
Marmaris Ticaret Odası Meclis Üyesi Ece 
İncekara, yenilenen ofis konseptiyle tüm 
sigorta branşlarını kapsayan, zengin 
ürün portföyüne sahip olduklarını ifade 
ederek sigorta hakkında detaylı bilgi isteyen tüm Marmaris yaşayanlarını Ulusal 
Egemenlik Caddesi'nde bulunan sigorta 
ofislerine beklediklerini belirtti. 


iğ d Türkiye'de kız çocuklarının umudu Çağdaş Yaşamı Destekleme 
i Derneği (ÇYDD) Kurucu Başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan, 
ölümünün 9. Yılında Marmaris'te anıldı. 

ÇYDD Marmaris Şubesi'nce düzenlenen ve Türkan Saylan Parkı'nda gerçekleşen anma törenine bazı sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile Acar Ünlü Başkanlığındaki CHP İlçe örgütünün 
üyeleri katıldı. Derneğin Marmaris Şube Başkanı Yusuf Sivri, 
konuşmasında Türkan Saylan'ın yaptığı önemli çalışmaları anlattı, 
onu saygıyla andıklarını, özelikle eğitim konusunda yaptıkları 
faaliyetleri sürdürme çabasında olacaklarını açıkladı. 
Konuşmanın ardından Türkan Saylan için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türkan Saylan anıtına karanfiller bırakıldı. 
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10. YILINDA MARFOD 


Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği MARFOD, kuruluşünun 10. Yılında MARMARİS” temalı 
fotoğraf sergisini açtı. Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde açılan sergide, Merhum M.Kamil 
Dürüst ve 33 dernek üyesinin çalışmaları sanatseverlere sergilendi. Sergi açılışını Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin YANKOL, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Aras 
ATAMERT,Marfod kurucu üyesi Ali UYSAL ve MARFOD Yönetim Kurulu başkanı Koray 
M.ÜRKMEZ yaptı. Açılışta kısa bir konuşma yapan MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı 
Koray M. Ürkmez şunları söyledi; “1997 yılında M. Kamil Dürüst önderliğinde Doğa Dostları Grubu'nun fotoğraf sanatına ilgi duyan üyeleri tarafından kurulmuştur. 2008 yılında 
dernekleşen MARFOD, 2012 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyesi olmuştur. 
10 yılımızı kutladığımız bu gün sergimize ilgi gösteren tüm fotoğraf dostlarına teşekkür 
ederiz, fotoğrafçılık konusuna ilgi duyan her yaştan dostlarımızı dernek ofisimize bekleriz 
eğitimlerimizi ve sergilerimizi sosyal medyadan lütfen takip ediniz' dedi. 
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LABORATUVARDA YAPILAN SANAT 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi ve Kimya 
Bölümü Profesörü Nazan Apaydın Demir yeni kitabı “Laboratuvarda Yapılan Sanat” adlı parfüm kitabının söyleşi ve imza 
gününde Marmarisli okurlarıyla Serin Kültür Kitap Kafe'de buluştu. Muğla Üniversitesi bünyesinde Kozmetik ve Uygulama 
Araştırma Merkezi kurduklarını belirten Prof. Nazan Demir 
parfüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tematik Üniversitelerin oluşturulması gerektiğini söyleyen Prof. Demir Muğla'nın 
yeşil kimya ile ilgili çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. 
Bölgede yetişen bitkiler ve bitkisel kaynakların ekonomik 
değeri gibi konularda soruları yanıtladı. kozmetiklerin hayatımızdaki yerini anlatan Nazan Demir dinleyicilerden büyük 
beğeni aldı. Okuyucuları için kitaplarını imzalayan Prof. 
Nazan Demir kendisini okuyucuları ile bir araya getiren Serin 
Kültür Kitap Kafe sahipleri Filiz ve Uğur Serin'e teşekkür etti. 
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Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi 60 kişilik 'Marmaris'in Ritmi' perküsyon grubuna ev sahipliği yaptı. Bine 
yakın izleyicinin olduğu Yüksel Bağcı Ritim ve Perküsyon şovunda izleyiciler adeta büyülendi. 2016 yılı Ekim ayında Marmaris Türk Halk Müziği Korosu bünyesinde 6 kadın öğrenci 
ile kurslara başlayan grup bu gün altmışı aşkın üyesi ile 20” 
ye yakın gösteriye imza attı. Yüksel Bağcı önderliğinde kurulan grup üyelerinin yaşı 30 ile 70 arasında değişiyor. Amatör 
ruhla kurulan grubun üyeleri Marmaris yaşayanlarından ve 
bölge esnafından oluşuyor. 17 Kişilik melodi 42 kişilik perküsyon grubundan oluşan konserimiz Nostalji adını taşıyor. 
Enstrümantal olan konserde 80'ler ve 90'lardan müzikler 
yapıldı. Barkovizyon gösterisi ile de sunulan nostaljik görüntüler geceye renk kattı. Konserde ayrıca TRT sanatçılarından 
Recep Kaymak da konuk sanatçı olarak sahne aldı. 


5. de) Konak' Sahnelendi 


A 


9 Eski Ramazan ruhunu yaşatmak için 

X günümüzeuyarlanan "Tımarhane Manzaralı Konak" adlı oyun Armutalan Kültür 
Merkezi Tarık Akan Sahnesinde izleyicileri 
ile buluştu. Yönetmenliğini Sibel Berber'in 
yaptığı oyun, Marmaris'te yaşayan sanatseverlerin 2,5 aylık çalışması sonucu amatör 
ruhla ortaya çıktı. Marmaris Belediyesi'nin 
katkılarıyla Ramazan eğlencesi olarak sergilenen oyunda tüm salon tam kapasite dolu 
idi. Ayakta alkışlanan oyundan izleyiciler ve 
oyuncular büyük keyifle ayrıldı. 
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Profesyonel İlgim Koleji'nden 


Eğitime Destek 


Profesyonel İlgim Koleji okul aile birliği okul bahçesinde bir 
kermes düzenledi. Geliri eğitime adanan kermese okul öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Ev yapımı kekler ve böreklerin yanı 
sıra pilav tavuk da yapılan kermeste öğrenciler hem öğlen 
yemeği yediler hem de geliri ile eğitime katkıda bulundular. 


Martılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi öğrencileri kendi kahveni kendin 
yap etkinliği düzenledi. Psikolog danışman 
eğitmenleri Reyhan Dönmezer Atila öncülüğünde düzenlenen etkinlik Netsel Marina'da 
bulunan Marmaris Starbucks'ta gerçekleşti. 
Şube Müdürü Barış Akyüz ev sahipliğinde 
gerçekleşen etkinlikte özel öğrenciler kendi 
kahvelerini kendileri yaptılar. Müşterilerden 
gelen siparişlere de yanıt veren öğrenciler 
etkinlikten çok keyif aldılar. Martılar Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri ile Starbucks Marmaris 
Şube çalışanları birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Şube Müdürü Barış Akyüz özel 
misafilerine ayrıca baskılı önlük hediye etti. 
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İçmeler Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları 24 bilimsel projeden oluşan Tübitak 4006 Bilim 
Şenliği'ni okul bahçelerinde gerçekleştirdi. 
Belediye Başkanı Ali Acar da öğrencileri 

bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. 
Şenliğin kurdelesini Okul Müdürü Murat 
Düzgün ve Proje Sorumlusu öğretmen Melek Tolan'la birlikte kesen Başkan Ali Acar, 
öğrencilere araştırmalarını, sorgulamalarını 
ve okumalarını öğütledi. Açılışın ardından tüm stantları gezerek, öğrencilerden 
hazırladıkları projeler hakkında bilgi alan 
Başkan Acar, ziyaret sonunda öğretmenler 
ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Başkan Ali Acar'ın şenliğe katılımından 
büyük mutluluk duyan lise öğrencileri, 
Başkan Acar'la okul gazeteleri için röportaj 
gerçekleştirdi ve kendilerinin dekore ettiği 
sınıflarını gezdirdi. 


İTK ÖĞRENCİLERİNİ 


GELECEĞE HAZIRLIYOR 


Özel Türk Koleji Marmaris Kampüsü Müdürü Aşkın 
Saraç kolej bünyesinde her ay düzenlenen'en çok 
kitap okuyan öğrenciye ödül' projesinde dereceye giren öğrencilerle birlikte yemek yedi. Okul 
yemekhanesinde birlikte yediklerini yemeğin 
ardından öğrencilerle sohbet eden Aşkın Saraç; 


'Okulumuz öğrencilerin kitap okumasını çok 


önemsiyor. Her ay en çok kitap okuyan öğrencile- 


rimizi ödüllendiriyoruz, 
bu ayki ödülümüzde | 
birlikte öğle yemeği yemek idi. Çağdaş aydın 
ve bilime dayalı eğitim 
sistemimizle öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlıyoruz" dedi. 
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Pinokya Anaokulu'ndan' Çocuğumuzla ilişkimiz” semineri 
Pinokyo Anaokulu kurucuları Zeki ve Gönül Çelebi çifti velilere sorunları, çözüm için yapılması gerekenleri konuştu. PSYCH-K 
yönelik bir seminere ev sahipliği yaptı. Seminerde konuşmacı (YUVARLAK R) Marmaris uygulayıcısı Zeynep Kazandöğer ise 
PSYCH-K ( YUVARLAK R) eğitmeni Eralp Caner velilere ebeveyn 'Kişilerde kendilerini kısıtlayan bilinçaltı programlarını değiştir- 
ve çocuk arasındaki zihin ilişkisinden bahsetti. Konuşmaya mek, kendini yenilemek isteyen, iletişim sorunu yaşayan, ya da 
ebeveynlerin önce kendisini tanıması gerektiğinden bahsederek Oo çocuğunda problem gören herkesle seans yapılabilmektedir. 
başlayan Eralp Caner çocukluk programlamalarını, büyüyemedi- Daha detaylı bilgi almak isteyenler www.psych-k.com sitesini 


ğimiz ve büyütemediğimiz çocuklarımızı ve bu sebeple yaşanan ziyaret edebilir! dedi. 


Çağdaş Bilim Koleji İlkokulu'nda ve velileri katıldı. Yemek sonrası 
eğitim gören 4/A sınıfı öğrencileri o canlı müzik eşliğinde eğlenen 4A 
2017-2018 eğitim ve öğretim yı- sınıfı öğrencileri birlikte bol bol 
lının sonunda mezun olmalarının O hatıra fotoğrafı çektirdi. 

sevincini kutladılar. Düzenledikleri görkemli bir organizasyonla 
kutlanan mezuniyet partisi Joya 
Del Mar Butik Otel'de gerçekleştirildi. Birlikte yemek yiyerek başladıkları partiye sınıf öğretmenleri 
Yurdagül Çelikkale, Beden Eğitimi 
Öğretmeni Hanife Kabak, Müzik 
Öğretmeni Nuray Şahin, İngilizce 
Öğretmeni Marija Dinç öğrenciler 
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Eskiden bayramdı; şimdi ise sadece tatil. Bayramlar çocuklar içindi de, biz mi büyüdük? Yoksa gerçekten de 

kaybettiğimiz değerlerin arkasından üzülmekten başka çaremiz mi yok? 

Her bayram dillerden düşmez o cümle; “Nerede o eski bayramlar?” Siz de derin bir ah çekip, “Nerede o eski 
bayramlar” diyenlerdenseniz, biraz hatırlayalım, biraz da hatırlatalım istedik... Marmaris'in köklü ailelerinden 
saygıdeğer büyüğümüz Prof. Mustafa Ayyıldız ve sevgili eşi Dr. Mualla Ayyıldız eski milli ve dini bayramlarımızı 

anlattı. Tam eskisi gibi değil belki ama O hala üç çocuğu, dört torunu, akrabaları ve komşuları ile bir araya geliyor, 
bayramlaşma kuyruğuna geçen tüm ailesi ile tek tek bayramlaşma mutluluğunu yaşıyor. Unutmuyor unutturmuyor. 
Değerli Ayyıldız ailesine uzun ömürler diliyoruz, daha nice bayramlar görmesini temenni ediyoruz. 


Cumhuriyet bayramı, bizim bağımsız ve 
özgür devlet olarak ayağa kalktığımız ve 
cumhuriyeti kurduğumuz, Atatürk'ümüzün ifadesi ile”En büyük Bayram” günüdür. 
Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının nasıl 
yapıldığını anımsadığım kadarıyla aktarma- 
ya çalışacağım. 


Atatürk İlkokulu'nda öğretmenlerimiz 
bayramdan önce Cumhuriyet ve İnkılaplar'ın anlamını anlatırlardı. Okulumuzu ve 
sınıfımızı günler öncesinden, bayramı bize 
armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk'ün 
resimlerini grapon kağıdından yapılan 
süslerle süslerdik. Bahçemizi temizler ve 
süslerdik. Öğretmenlerimiz de bizimle 
birlikte çalışırlardı. Marşları öğrenir, şiirler 
ezberlerdik. Bahçede provalar yapardık. 


GEAR 


Şehir bayrak ve taklarla süslenirdi. Toplu 
halde yürüyüş yaparak İskele Meydanı'na 
giderdik. Orada "Cumhuriyet'in 10. Yılı 
Burada Kutlandı" yazılı ve Ulu Önder Atatürk'ün Büstü'nün bulunduğu meydanda 
toplanırdık. Halk da burada yerlerini alırdı. 
Her dükkanın önüne bayrak asılması ve 
dükkanını kapatarak törene katılması istenirdi ve esnaf ta bayram sevinci ile bunu 
yerine getirirdi. 


İstiklal Marşı'nın ve 10.Yıl Marşı'nın okunmasından sonra törende Kaymakam, 
Belediye Başkanı günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yapar öğrenciler de 
şiir okurdu. Yapılan resmi geçitten sonra 
okulumuza döner, bayram coşkusunu 
yaşardık. 

Cumhuriyet Bayramı gecesi Kaymakam, 


” 
inim 


Kaymakamlık Binası'nda Cumhuriyet 
Balosu düzenlerdi. Baloya takım elbise ve 
kravat ile katılmak mecburdu. Geceleri de 
coşkulu Fener Alayı yapılırdı. 


DİNİ BAYRAMLAR 

Bayramlar milletlerin ortak sevinçleriyle ortak değerleri ile örülmüş çok özel 
günlerdir. Küslerin barıştığı, dostlukların 
pekiştiği, coşkuların paylaşıldığı güzelliklerin toplamıdır. Dini ve milli bayramlar 
bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Milletçe 
birlik ve beraberlik içinde kutladığımız dini 
bayramlarımız başlıca iki tanedir. Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) 3 gün sürer, 
Kurban Bayramı ise 4 gün. 


Dini bayramlarımızın kutlamaları aynı 
olarak yapılır. Sadece Kurban Bayramı'nda 


/ 


m 
kurbanın kesilmesi kurban etlerinin dostlar 
arkadaşlar ihtiyaç sahibi kişilerle payla- 


şılmasıdır. Bu bayramlarda insanlar daha 
hoşgörülü ve sevecen olurlar. 


Dini bayramlarda genel olarak yaptıklarımızı hatırlayacak olursak şöylece özetleyebiliriz; ç 


Bayram temizliği, bayram alışverişi, özel 
yemekler, özel tatlılar yapmak, kolonya ve 
bayram şekerleri almak, bankadan para 
bozdurmak, akraba eş dost, konu komşu 
ziyaretleriyle bayramlaşmak geleneklerimiz 
arasındadır. Bu geleneklerimizi yaşatmak 
gerekmektedir. 

Bayram hazırlıkları bir hafta öncesinden 
başlardı. İlk olarak evde temizlik yapılırdı. 
Evlerin tabanları tahta olduğundan fırçalanır sonra sarı renkli tahta boyası ile sapsarı 
pırıl pırıl hale getirilirdi. Arife günü mutlaka ellerindeki mersin dalları ile mezarlık 
ziyaretleri yapılır ve dua edilirdi. Bayramlık 
alışverişine çıkılır, ayakkabı, gömlek, elbise 
alınırdı. Ayakkabılarımızı başucumuza 
koyar öyle uyurduk. Yeni bir elbisenin 

bir gömleğin yüreğimizi titrettiği olurdu. 
Sevinçliydik, sokaklarda el ele tutuşur 
“bugün arife, yarın kadife” diye yüksek sesle 
söyleşirdik. Bayramdan önce bayramlıklarını giyenlere de'bayramlığına ötürek olmuş” 
diye takılırdık. 


Bayramın ilk günü sabahleyin camiye gidilerek cemaatle bayram namazı kılınır. Camii 
çıkışında Çeşme Meydanı'nda küçükler 
büyüklerin ellerini öperek bayramlaşmaya 
başlar. Çeşme Meydanı etrafına şekerciler, çerezciler, muhallebiciler tezgahlarını 
sergilemişlerdir. Burada eksik çerezler satın 
alınır, çocuklar büyüklerinden aldıkları 
para ile muhallebi yerler, çerezler, lokumlar, bisküviler alırlar. Ben de ağabeyim ile 
muhallebi sattım. Annemin hazırladığı 
muhallebiyi “muhallebi tabak tabak inanmazsan ye de bak” diyerek satış yapardık. 


Çocuklar akraba evleri gezerek büyüklerin 
ellerinden öperek bayramlaşır para alır ve 
şeker toplarlardı. Çocuklara mendil içinde 
para verilirdi. Küsler barışır, dostluklar 
pekişirtirdi. 


Bayram tatlısı baklava idi. Muhakkak her 
evde baklava yapılırdı. Bayram yemeği 
özellikle kurban bayramında Süra dediğimiz "Kaburga Dolması" idi. Yine “Kumbar” 
dediğimiz bağırsak dolması yapılır, sade 
yağda kızartılırdı. Bayramın son günü "Yeni 
Yol Gezmesi" yapılırdı. Yeniyol, şimdiki sevgi yolundan başlayıp Atatürk İlkokulu'nun 
önünden geçerek şimdiki Yüce Petrol'ün 
olduğu yere kadar olan yoldur. Burada 
şekerciler, çerezciler de olurdu. Ancak en 
önemlisi Abdullah Karabiber'in özel olarak 
üç parmak eninde şerit halinde cevizle 
hazırladığı "Lokum Sucuk" bu gezinin 
favorisiydi. Makası ile istenilen kadar kesip 
verdiği lokum sucuğu yiyerek bu yolda bir 
aşağı bir yukarı volta vurarak gezinti yapardık. Genç kızlar ve delikanlılar birbirlerine 
kur yaparak bir nevi kız beğenme yapılırdı. 


Herkes bayramın 
bu son gününü 
iple çekerdi. Burada birbirlerini 
görerek tanıyıp 
ileride evliliklerini düşlerlerdi. 


NEREDE O ESKİ 
BAYRAMLAR... 
deriz yıllardır... 
Acaba'özlediğimiz eski bayramlar mı yoksa 
çocukluğumuz . 
mu? Geçim derdinin olmadığı, kötülüklerden habersiz * 
olduğumuz 
ve henüz 
sorumluluklar 
yüklenmediğimiz günler 
mi? Özlediğimiz, bizlere 
alınan bayramlıklarla 
sarmaş dolaş yattığımız günler 
mi acaba? Bir de şimdilerde gerek dini 
gerekse milli bayramlarda cep telefonlarımıza gelen kalıplaşmış, çok mekanik, 
soğuk, yapmacık, samimiyet içermeyen 
sanal kutlamalar mı acaba bize nerede 

o eski bayramlar duygusunu yaratıyor? 
Keza sımsıcak kalpten yükselen coşkuları 
kalemle KARTPOSTALLARDA ifade edilen 
içten duyguların hasretiniduyduğumuz 
için mi özlüyoruz eski bayramları? Nerede 
o güzelim o kartpostallar? Keza bayram yerine tatile gitme modasının yaratılması mı 
eski bayramları özletiyor? Bayramlar tatile 
mi döndü diyoruz? 


Acaba özlediğimiz o bayramlardaki "RUH" 
mu diyorum kendi kendime. Bilmiyorum 
sizler ne dersiniz? 


Pe 
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MARMARİS'İN EN UZAK KÖYÜ 
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Taşlıca, Marmaris'e 60 km. olan Söğüt'ten 5 km. sonra. Yöre için bu mesafe uzun sayılsa da yol boyunca bize 
eşlik eden harika manzara sayesinde farkına bile varmadık. Sağımızda deniz, solumuzda dağlar... Saranda 
körfezi, koylar, burun ve adalar. Dönüş yolunda da günbatımını yakaladık ve deklanşörümüze yansıyan bu 
güzellikleri sizinle paylaştık ama siz yine de köyü ziyaret edip bu güzellikler canlı canlı yaşayın diyoruz. 


Sonunda dar da olsa asfalt olan yoldan makilik dağlar, ağaçlar, verimli tarlalar ve ları var. Görülmeye değer bir başka yer ise 
kıvrıla büküle Taşlıca'ya vardık. bir de göl eşlik ediyor. Taşlıca'ya 8 kilometre uzaklıktaki; özellikle 
Köye adını veren volkanik taşlar adeta Taşlıca tarihi kalıntılar bakımından oldukça (o de mavi tur tekneleri ve yatçıların popüler 
gökten yağmış gibi tüm alana yayılmış. Her o zengin. Taşlıca'ya 4 kilometre uzaklıkta olan Oo uğrak ve demirleme noktası olan Serçe 
biri farklı ve estetik olan bu taşların kimileri o Asar Tepesinde Phoenix antik kentinin Limanı. 


delikli hatta heykel görünümlü olanlar bile kalıntıları bulunuyor. Köyün içinden geçen Marmaris'e olan uzaklığı sosyal ve kültürel 

var. Taşları toplamak ve almak yasak. Bu çok (yolla ulaşılan Kırıkkuyular, Loryma ve Kıran değişimden daha az etkilenmesine neden 

hoş, neredeyse benzersiz görüntüye yeşil gölü bölgelerinde de antik dönem kalıntı- olmuş. Köyün merkezinde çok şirin üç 
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kahve, iki mahalle bakkalı, bir camii, bir de 
berber var. Mahalle bakkalında yöresel gazozlar satılıyor. Hatta çocukluğumdan hatırladığım çatapat oyunları da var. Bakkalda 
karşılaştığımız bir teyze ile birbirimize sarıldık, “Hoş geldin kızım, kimlerdensin?” diye 
sordu. Hemen kaynaştığımız ve çok içten 
bir sevgi akışı gördüğüm bu teyze dertliydi 
biraz, gözüne sopa girmiş daha yeni ameliyat olmuş, ama hızla iyileşiyormuş neyse 
ki. Tabi köylünün derdi büyük, yazımızın 
ilerleyen satırlarında anlatacağım. Köy 
çıkışında ve Serçe limanında olmak üzere 
toplam iki de restoran bulunuyor. Burada 
pazar kurulmuyor, ahali, belli günlerde 
kamyonetle gelen bir iki seyyar satıcıdan 
giyim, tekstil ve çeşitli ev ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Onun içindir ki; Köy halkı çok 
misafirperver olmasına rağmen arabalı birileri geldiğinde önce”“ne satmaya geldin?” 
diye soruyorlar. Bizim hem gezmeye hem 
de çekim yapmaya geldiğimizi öğrenince 
hemen koyu bir sohbete girişiverdiler. Köy 
nüfusu 2011 sayımına göre 539 kişi. Çoğu 
birbiriyle akraba, içli dışlı, hatta o denli ki 
birbirleriyle küs olanlar dahi var.. Kahveye 
oturup birisini sormuştuk ki; “Ben onlarla 
küsüm, şu an camidedir bekleyin burada, 
birazdan gelir, ama karşı kahveye oturur 
orda görüşürsünüz” cevabını verdi. 

Köyde otel yok, fırın yok, pastane de. Giyim 
mağazası, terzi, kuaför, zücaciye, PTT ve 
çoğu yerde internet de yok, ama bu hali 
ile öyle güzel ki. Kendimi 1970li yılların 
canlandırıldığı bir film platosunda gibi hissettim. Öylesine keyifliydim ki bu film hiç 
bitsin istemedim. Neyse ki artık Taşlıca'da 
ne zaman istersem gidebileceğim dostlarım var . 

Ne yazık ki, köyde okul da yok ama taşımalı eğitim var. Köy çocukları çok zeki, 
evinde misafir olduğumuz Erol Demircan'ın 
10 yaşındaki oğlu Samet ve 11 yaşındaki 
Ahmet çok cesur, bilgili ve özgüveni yüksek 
bir çocuklar, köylerini bize o kadar güzel 
anlattılar ki. Rastladığımız bütün çocukların hepsi akıllı cin gibi çocuklardı. 
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Mahallenin dar sokakları arasında gezerken çok sayıda eşek gördük. Evcilleşen 
bu eşekler sokakta buldukları gölgede 
uyukluyorlardı. Köylü bu duruma alışık, bu 
kadar çok eşek olmasının sebebi ise köyde 
su olmayışı. Taşlıca'nın en büyük sorunu 
içme suyu sıkıntısı. Bunun çaresini de 
evlerdeki sarnıçlarla çözmeye çalışıyorlar 
ya da kuyulardan aldıkları suları evlerine ve 
bahçelerine eşeklerle taşıyorlar. Söylenene 
göre eşek sayısı geçen yıllarda daha fazla 
imiş, Yatağanlı bir çiftlik sahibi gelip köydeki eşekleri satın almış, kalan eşekler de 
onlara yetiyormuş. Ama artık eşek sütünün 
önem ve kıymetini anlayan köy şimdilerde 
eşeklerin sayısını arttırma çabasındalar. 

Bu arada köyde büyük baş hayvancılık da 
oldukça yaygın. 

Köyün yerleşim alanında hala doğallığını 
koruyan, taş evler var. Tek katlı olan bu taş 
evler köye otantik bir görünüm vermesinerağmen ne yazık ki bundan memnun 
olmayan köylüler oldukça fazla. Şehirleşme 
hevesinde olanlar bu güzelim taş evlerin 
yanına betonarme, gelişi güzel, derme 
çatma evler yapmışlar. Şuan var olan o 
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caanım taş evleri yıkmaya da ya aile reisi taşından ayak 
izin vermiyor ya da yıkıp yenisini yapmaya terlemesine 


bütçeleri yetmiyor. Taş evlerle betonarme kadar bir çok 
evler yan yana öylece duruyor. Acilen köye Oo derde deva ol- 
bir estetik kurulu oluşturulmalı!. Yoksa duğu söylenen 
otantik özelliğini yitiren köylerimize bir çitlembik, yaşları 


yenisi daha eklenecek. bin yıla yakın tari- nakkale'nin bir köyü imiş ) görülen, 
Taşlıca'nın toprakları su kıtlığına rağmen hi menengiç ağaçları tarım ve hayvancılığın bir arada devam 
oldukça verimli. Çoğu makilik olan dağlar (ki faydaları saymakla etmesini sağlayan ve köyü ikiye ayıran 


dışında zeytin, alıç, işkanoz , fıstık, badem, bitmiyor), meşegillerden 1500 yıllık tarihi demir kapısı da oldukça ünlü. Bilinen tarihi 
incir, ahlat ağacı (dağ armutu)var. Bunların bir ağaç olan pıynar bölgenin özel ağaçları. o 100 yıldan fazla olan bu demir kapı, köyün 
yanı sıra, gebere ( kapari), adaçayı, yarpuz, Mevsimine göre az su isteyen sebzeler yeti- o topraklarını bir sınırla ikiye ayırıyor. Yoldan 
keçi boynuzu, harnup ve kekik de yetişiyor. o şen bu topraklarda bakla da yetişiyor. geçen her köylü vatandaş aracından 

Mide ülserinden saç bakımına, böbrek Ülkemizin sadece 2 köyünde (diğeri Ça- (çoğunlukla traktöründen) iniyor kapıyı 
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açıyor, geçince tekrar inip demir sürgülü 
kapıyı kapatıyor. Kapının bir tarafında tarım 
yapılıyor, diğer tarafında ise bölgenin yerli 
sığır, keçi, eşek ve atları çobansız otluyor. 
Böylece bir sonraki sene buğday ekilecek 
olan tarlalar doğal olarak gübrelenmiş oluyor. Tarım alanlarında ekim çeşitli. Tarlaların 
dörtte üçünde arpa, buğday ve çavdar 
karışık olarak ekilip hayvan yemi olarak 
kullanılırken, dörtte biri tohumluk buğday 
olarak ekiliyor. 

Taşlıca, Marmaris'ten uzak oluşu sebebi ile 
gerek çevre temizliği gerekse peyzaj düzenlemelerinden yoksun olsa da bölgenin 
en doğal kalmış en şirin köylerinden biri. 
Bölgeye gelen ziyaretçiler de biz de köyün 
şehirleşmemesinden yana hemfikiriz ama 
köylüye hem doğal kalmalarını sağlayacak 
hem de modern çözümler sunacak fikirlere 
desteklere ve oluşumlara ihtiyaçları var. 
Mesela köyü çekirgeler basmış, öyle ki, 
kocaman incir ağaçlarına musallat olan, 
bakla tarlalarına dadanan çekirgeler kocaman böcekler haline gelmiş. Köydeki diğer 
popülasyona zarar vermeden bunu önlemenin elbet bir çaresi vardır; 

Taşlıca köyüne göre gelişmiş 

olduğu açıkça görünen Marmaris'te ilgili kurumlara bunu ileteceğime söz vermiştim. Tabii 

iletmemle birlikte çözüm dışında bir sürü cevap almam da bir 

oldu. Bu durumda, “E çekirgeler 
de insan yiyecek kadar büyüyemeyeceklerine göre” diye kendi 
kendimi teselli etmekten başka 
çarem de kalmadı. 

Bölgede deniz temiz ve berrak. 
En fırtınalı zamanlarda bile 
Serçe Limanı korunaklı yapısıyla önemli bir liman özelliği 
taşıyor. Balıkçı teknelerinin 
bağlı olduğu Serçe Limanı'nda balıkçılar mevsimine göre 
sinarit, lahos, karagöz, sokkan, mercan, 
fangri, karavide, ıstakoz ve kalamar avı yap- 


Köyü ikiye ayıran demir kapı 


makta. Köye kıyısı olan körfezde balığın 
gün geçtikçe azalması ve yeni balıkçıların 
yetişmeyişi de balıkçı teknelerinin git gide 
azalmasına sebep olmuş. Serçe Limanı 


çevresi sit alanı olmasına rağmen özelleşti- 


rilen bölgelerin oluşu da köylüyü bir hayli 
rahatsız etmekte. 
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Köyde ne yazık ki bir de verici istasyonu 
mevcut, Serçe Limanına giderken karşımıza çıkan bu devasa verici istasyonunun 
yakınında ev yok ama köydeki ağaçlara çok 
zarar verdiği söyleniyor 

Tüm bölge, trekking turları, 
doğa yürüyüşü ve organik 
tarım için çok ideal bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle son 
zamanlarda çevre koruma dernekleri, organik gıda ve organik 
tarımın gelişmesi için araştırma 
geliştirme yapan dernekler, 
yerel atalık tohum dernekleri, 
trekking, dağcılık, yürüyüş ve 
gezi grupları ile blogger'lar 

da sıkça ziyaret eder olmuş 
Taşlıca'yı. Köy halkı da ziyaretçileri tüm misafirperverliği ile 

; karşılıyor, evlerinde ağırlıyor 
aile mensupları ile birlikte 
sofralarına konuk ediyorlar.. 
Onlara gönüllü rehberlik yapıyor, bahçelerinde yetişen ne varsa da ikram ediyorlar. 


Bölge yatırımcıların da gözbebeği 
durumunda 

Taşlıca, gerek verimli toprakları ve hayvancılığın gelişmiş olması, gerekse temiz 
havası, doğası sayesinde bazı yatırımcıların 
dikkatini çekmeye başlamış. Köy trendinin 
revaçta olduğu günümüzde, yatırımcıların 
peynir atölyesi, eşek sütü çiftliği, doğal 
tarım arazisi, organik tarım ürünleri, arıcılık 
gibi bir çok güzel fikirlerle yatırımcıların iştahını kabartmış durumda. Köyün dokusu- 
nun korunarak yapılacak girişimlerin daima 
yanında olduğumuzu belirterek Taşlıca'yı 
koruma altına aldığımızı ve gelişmelerin 
takipçisi olacağımızı eklemek isterim. 

Son olarak Taşlıca Köyü yaşayanlarının bir 
isteği daha var; siyasetçilerin sadece seçim 
zamanında gelmemeleri, su çıkartacağım 
müjdesi ile köylerini propagandalarına alet 
etmemeleri. 

Söylemesi bizden, elçiye zeval olmaz. 
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samala: /..... 


BURCUNUZA ÖZEL 


ib 


Tatillerinizi unutulmaz bir anıya dönüştürmek istiyorsanız, önce burcunuza göre hazırlanan 
bu tatil rehberi yazısını okuyun. Bazı yerler aklınızı başınızdan alıyor, kendinizi evinizdeymiş 
gibi huzurlu hissediyorsunuz. Bazı yerlerle ise yıldızınız bir türlü barışmıyor. Bunun en 
büyük sebebi, gittiğiniz beldeyle burcunuzun uyum içinde olması ya da olmaması... 
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KOÇ (21 MART- 19 NİSAN) 


Seçiminiz: Maceraya bayılıyorsunuz. Değişik alışveriş 
merkezleri keşfetmek, ekstrem sporları denemek, menüyü 
anlamadan yemek siparişi vermek ilginizi çekiyor. 
Gidebileceğiniz yer: Çok uzaklara gitmeden yeni yerler 
keşfetmek hoşunuza gidiyor. Bu yüzden Fransa sizin için 
ideal bir seçim. 

Haftasonu kaçamağı: Floransa, sizi fazla zorlamadan 
birçok deneyim yaşayacak fırsatlar sunabilir. Uffizi'de 
biraz sanat, Palazzo Dei Medici'de biraz tarih ve Pizzeria'da 
biraz yemekten sonra, bu muhteşem şehre daha fazla aşık 
olmadan haftasonu tatilinizi tamamlayabilirsiniz. 
Gidilmemesi gereken yer: Viyana. Valsi ve dans eden 
atlarıyla enerjik Koçlar için can sıkıcı olabilir. 


YENGEÇ (1) HATİM 


Seçiminiz: Tüm su grubu burçları gibi deniz kıyısı sizi cezbediyor. On Yengeç'ten sekizi otelde kalmaktansa, villada 
tatilini geçirmeyi yeğliyor. 

Gidebileceğiniz yer: Kuzey Afrika tarih ve tabiat 
açısından zenginliklerle dolu. Yemeklerini seveceğiniz gibi 
kumsalları da çok hoşunuza gidecektir. Evinize götürmek 
için birçok hediyelik de bulabilirsiniz. 

Haftasonu kaçamağı: Bütün güney sahilleri, romantik 
ve doğaya düşkün Yengeçler için idealdir. 

Gidilmemesi gereken yer: Hindistan. Göreceğiniz 
fakirlik sizi rahatsız ederken bunu düzeltmek için hiçbir şey 
yapamamak sinirinizi bozacak. 
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: Seçiminiz: Tatilsever Aslanlar'ın en i 

© arasında şarap içmek ve gün ışığında oyunlar oynamak 

: gelir. Tabii bir delüks bir otel. 

: Gidebileceğiniz yer: “Dolce vita” tabiri üzerine biraz 

» kafa yorarsanız, İtalya'nın neden bir Aslan ülkesi olacağım 
? anlayacaksınız. Yemekleri, tutkusu ve iklimiyle İtalya sizi 

» hersene kendisine çekecek. 

> Haftasonu kaçamağı: Rodos, sıcak halkı ve kendine has 
- yemekleriyle haftanın bütün yorgunluğunu üzerinizden 

* alacak. 

» Gidilmemesi gereken yer: Moskova, soğuk iklimi ve 

- insanlarıyla size itici gelebilir. 


BOĞA (JO NİSAN- 70 MAYIS 


: Seçiminiz: Gideceğiniz yerde yemekler muhteşem bir 

» manzara eşliginde acele edilmeden yenmeli ve yerel halkı 

> sizibüyülemeli. 

» Gidebileceğiniz yer: Yunan adalarındaki halk misafirper- 
> verliğiyle ünlüdür. Burada kendinizi evindeymişiniz gibi 

» hissetmekten başka çareniz yok. 

: Haftasonu kaçamağı: Bodrum ve Marmaris'te size hitap 
» eden birçok güzel koy ve küçük köyler var. Ayrıca konforlu 

> otelleri ve gece hayatıyla hoş bir haftasonu geçirebileceği- 
» nizbir belde. 

: Gidilmemesi gereken yer: Fas, konfora çok düşkün 

» olan Boğalar'ı rahatsız eder. İki kişi, üç farklı kültür ve fiks 

> olmayan fiyatlar, değişikliği fazla sevmeyen Boğalar için 

: hoşolmayabilir. 


: İKİZLER 
* Seçiminiz: İkizler'in gideceği yerler değişik ve muzipliğe 

: teşvik edici olmalı. Konuşkan insanların, eğlence ve 

? dinlencenin birarada olduğu yerler. 

: Gidebileceğiniz yer: Sardunya Adası'nın burcu ikizler'dir. 
* Böylelikle insanların sıcakkanlılığı ve adanın güzellikleri 

? başınızıdöndürebilir. 

: Haftasonu kaçamağı: Canınızın sıkılmayacağına dair 

* garanti isterseniz Londra'nın sizin için ideal olabileceğini 

* söyleyelim. Londra'nın ikizler kişiliği, size canınızın sıkılma- 
* sınafırsat vermeyecek zevkler önerecek. 

: Gidilmemesi gereken yer: Avustralya, insan neden 

* değişik bir yer görmek için 24 saatini uçakta harcasın ki? 
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: Seçiminiz: Tatile çıkmadan önce en ince ayrıntısına kadar 
: herşeyin organize olmasını tercih eden Başaklar tek kişilik 
> otel odalarında konaklamayı severler. 

: Gidebileceğiniz yer: Batı Hint Adaları'nın burcu Başak'tır. 
© Servisin iyi ve lüks olmasına sebep de bu olsa gerek. 

» Haftasonu kaçamağı: Paris, sistematik şehir planlama- 
> sıyla Başak burcundan olduğunu kanıtlıyor. Temiz caddeler 
© ve burada geçirilecek zamanları kolaylaştırmak için 

> düşünülmüş ince detaylar tam size göre. 

: Gidilmemesi gereken yer: Karmaşa içinde geçen tatiller 
? sizin tarzınız değil. İspanya'nın kaos içerisindeki şehirleri 

: sizi tedirgin edebilir. 


samata? 


TERAZİ (3 EYLİL- 22 EKİM) 


ve huzurlu yerler tam size göre, 

Kanada, iki farklı dilin uyum içinde 
dün tam bir Terazi ülkesi. Tembel Teraziler'in eğlenmek için de burada kendilerini zorlamalarına gerek yok. * 

Kopenhag, zevk düşkünü aşıklar 
için baştan çıkarıcı olabilir. Şehirdeki düzen ve uyum, sizin 
için en ideal yer olduğunun kanıtı. 

Horansa'daki Uffizi Galerisi 
önünde sabahın erken saatlerinde Japon turistlerin oluşturduğu kuyruklar bu şehri sizin için itici kılabilir. 


il 


— “AMA 4 


OaLAK (27 ARALIK İİ CAK, 


Ama tarih ve gelenek açısından zengin yerler bu burç için 
olabilir. 

ğlak burcundan olanlar Hindistan, 
zengin tarihi ve gelenekleriyle ilgi çekici bir tatil seçeneği 
olabilir. Çok renkli insanlar ve bambaşka bir kültür, sizi 
heyecanlandırır. 

Her yıl değişik festivallerin yapıl - 
dığı Brüksel, gezerken eğlenebileceğiniz ender ülkelerden 
biri. 

Marihuana içmenin serbest 


burcu kesinlikle Oğlak değil. Ve tabii Jamaika'nın da... 


e 
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EM 


' 
— 


Bn ZN 


Teraziler tam bir uyum ve denge aşığıdır. Sakin : 


Heyecan ve merak uyandırıcı yerler Akrepler'in 


: deni tercihi. Onlar gizemli yerlerin insanlarıdır. 


Fas'ın gizemli havası, buranın Akrep 


* burcundan olduğunu gösteriyor. Tatilsever akreplerin 


heyecanlı ve coşkulu gece hayatıyla Budapeşte'de güzel bir 


: haftasonu Gi biliniz 


Gizemler beldesi Kapadokya 


» aklınızı başınızdan alabilir. Mardin ve Urfa da bu anlamda 
> Akrepleri mutlu eder. 


ği KOVA (A O ŞU) 


Oğlaklar bazen gereğinden fazla tedbirlidirler. : 


Sürprizleri seven Kovalar rahatlarına düşkün- 


? dürler. Hem hareketli, hem de lüks yerler onlara uygun. 


Politik, dini ve sosyal problemler 


* yaşansa da sıcakkanlı insanların ülkesi olan İsrail Kova 
* burcundan olan tatilcilerin ilgisini çekecektir. 
Moskova, isminden de kolay anla- * 
* şılabileceği gibi Kova burcundan. Bağımsız ve orijinal halkı 
* bukomşu ülkede size ilginç günler yaşatabilir. Heyecan ve 
* gizeme olan açlıklarını giderebilecekleri en ideal yer. 


idiln Tarihe boğulmuş italya'da her 


: yer de taş görmekten sıkılabilirsiniz. 
olduğu bir ülkede insan nasıl tatil yapabilir ki? Hollanda'nın * 


“tatil rotanıZ >Murmaris Olsün. - 


UK ŞUM 


YAD KASIM ARA 


Yay, burçlar arasında fetihleri en çok seven 


: burçtur ve fethedeceği yer ne kadar uzak olursa olsun 
» çekinmez. 


Avustralya, geniş toprakları ve 


: mistik yerel kültürüyle Yaylar'ı tatmin edecek en ideal ülke. 
» Birayı seven ve outdoor aktivitelerine hayır demeyen Yaylar 
» bu ülkeyi keşfetmeye doyamayacak. 


ingeneleri ve coşkulu gece haya- 


: Budapeşte'de güzel bir haftasonu geçirebilirsiniz. 
. rr: Gizem ve heyecandan yoksun * 
> olan Dublin'de sıkıntıdan patlayabilirsiniz. 


Özgürlüğü ve samimiyeti 


* seviyorsanız kuralların ağır bastığı Galler iyi bir seçim 
* olmayabilir. Almanya ve diğer kuzey ülkelerinde can 
* sıkıntısından ölürsünüz. 


1 Hati) 


Tutkulu yerler ve insanlar hayal gücünüzü 


: besliyor. Birkaç romantik öğenin de katkısıyla kendinizi 
* sudan çıkmış balık gibi hissetmeniz imkânsız. 


Portekiz'in kıyıları ve limanları onun 


* Balık olduğunu gösteriyor. Eğer bir şişe içkinin içindeki 
* balık gibi olmayı istiyorsanız bu ülke sizin için ideal. 


aradeniz'in muhteşem güzellik- 


: teki kıyıları ve yüzlerce çeşit balık iştahınızı kabartacak. 


Her ne kadar aşıklar kenti 


: dense de Paris sizin hayal gücünüzü besleyemeyebilir. 
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samata: ;...... 


7 zi eğ bel zel 


Ün Çorbası 


6 Kişilik 

* 5 su bardağı et veya tavuk suyu 
* 3 çorba kaşığı un 

e 2 çorba kaşığı tereyağı 

* Tuz, karabiber 


Üzerine 

e» 2 çorba kaşığı tereyağı 

e 1 tatlı kaşığı pul biber 

* 1 çorba kaşığı kuru nane 
* Taze nane yaprakları 


Hazırlanışı 

Tereyağında unu altın rengini alıncaya kadar 
kavurun. Et veya tavuk suyunu ekleyin. 
Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. 
Baharatını ilave edin. Ayrı bir tavada tereyağını, 
pul biberle köpürtün. Çorbanızın üzerine 
dökün. Kuru ve taze nane serperek servis edin. 


Taze İç Bakla Salatası 


8 Kişilik 
* Yarım kg. iç bakla 
» 4 su bardağı su 


Sos 

» 4 diş sarımsak 

* Yarım limon suyu 

* Tuz 

* 3/4 çay bardağı zeytinyağı 


Hazırlanışı 

Baklaları tencereye koyun ve suyla beraber 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. Baklaları süzün 
ve servis kasesine alın. Sos malzemelerini iyice 
çırpın ve baklalarla harmanlayın. Ilık ya da 
soğuk olarak servis yapın. 


Net: İç bakla salatasını carımsaklı 


yoğurtla da servis yapabilirsiniz. 
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Ballı Kavurma 


4-6 Kişilik 

* 1 kg. oğlak kuşbaşı - kuzu veya dana kullanılabilir 
* 100 gr. kuyruk yağı 

* Tuz, karabiber, kekik 

* 3 çorba kaşığı bal 


Üzerine 
* Kıyılmış Maydanoz 


Hazırlanışı 

Kuyruk yağını küçük küçük doğrayın ve tencereye koyun. 
İyice yağını bırakıncaya kadar kavurun ve içindeki taneleri 
başka bir kaseye alın. Etleri yağın içine ekleyin. Yüksek 
ateşte suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun. Üzerine 

1 su bardağı sıcak su ekleyin. Suyunu çekinceye kadar 
pişirin. Etler yumuşayıncaya kadar azar azar su ekleyerek 
pişirmeye devam edin. Etler yumuşayıp suyunu çekince 
tencerede kalan yağla birlikte kavurun. Kuyruk yağı, 
baharat ve balını ekleyip harmanlayın. Maydanozla birlikte 
harmanlayarak sıcak olarak servis yapın. 


samata? 


Darı Helvası 


6 Kişilik 

* 2 su bardağı mısır unu - fırınlanmış 

* Yarım su bardağı tereyağı - oda sıcaklığında 

e 4 çorba kaşığı zeytinyağı 

* Yarım su bardağı soyulmuş badem - arzunuza göre 


Şerbet 
» 2 su bardağı su 
* 2 su bardağı tozşeker 


Hazırlanışı 

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri kaynatın. Kaynayan 
şerbeti soğuması için bekletin. Yanmaz tavaya zeytinyağı 
ve tereyağını koyun. Yağ eriyince mısır ununu ekleyin 

ve rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Bademi ilave 
edin ve hafifçe rengi dönene kadar kavurmaya devam 
edin. Yavaşça karıştırarak şerbeti mısır ununa ilave edin. 
Sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Arzu ettiğiniz şekli 
vererek servis yapın. 


Badem gelenekcel farifinde 
kullanılmamaktadır ama kullanıldığında 


helvanız daha da lezzetlenecektir. 
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Işın Karaca dört yıl aranın 
ardından Eyvallah, 

Bize de Bu Yakışır, Allak 
Bullak, Az Bir Mesafe, Aşk, 
Sevmekten Anladığım, 
Çakma, Güzelim, Tarihler 
Yazdı adlı on şarkının yer 
aldığı yeni pop müzik 
stüdyo albümü Eyvallah!, 
yayınladı. Güçlü ve usta 
vokali ile yorumunu 
kattığı her şarkıyı büyüten 
Işın Karaca; albümün 
çıkış şarkısını sözlerini Işın 
Karaca, Saadet Algan, 
Sefa Cheshmberah, 
bestesini Işın Karaca, 
Selim Bölükbaşı, 

Akın Büyükkaraca 
düzenlemesini Akın 
Büyükkaraca, Turan 
Güçnar'ın yaptığı 'Bize de 
Bu Yakışır' olarak belirledi. 
Hem görsel teması hem 
de müzikal değerleri 
açısından uzun soluklu 
bir çalışmaya imza atan 
Işın Karaca, kendi çıtasını 
gene bir üst seviyeye 
taşıyarak hayranlarına 
sunmanın mutluluğunu 
yaşıyor. Albümünün 
sürprizi ise Karaca'nın 
2 gi Anneannesi'nden kızı 
pi Mia'ya kadar ailesinden 

< dört kuşağı, “Bize de bu 


” 
N : 
ii a ö ML yakışır” isimli şarkının 
BAM ik ie İri) SN ip yiti kalbinde oynattı. 
a ö.ii 


I-Işın Hanım 4 yıl aradan sonra yeni bir 
albüm çıkarttınız. Neden bu kadar ara 
verdiniz? 

Teşekkür ederim. Tabii çok heyecan var 
çünkü biz artık tekli (single) üretmekten 
müzisyen olarak yolculuğumuzu anlatmayı 
unutmuşuz. İyi bir şarkı buluyoruz “Haydi 
bunu hemen çıkartalım, piyasaya uygun, 
gençler sever” diyoruz. Halbuki dünyada çoğu müzisyenin 2 single'dan sonra 

bir albüm çıkardığını görüyorum. Bunu 
bozmak istedim. Albümü severim, alayım, 
okuyayım... Nefes bu. Müzik sektörü, ne 
yazık ki rahmetle anıyorum, artık bu duruma geldiği için de heyecanım çok büyük. 
Kendi şirketim ve tamamıyla kendi yapımım, herhangi bir patrona bağlı olmadan 
sadece kardeşimle birlikte yaptığımız bir 
proje olduğu için çok acayip heyecanlıyım. 
9'uncu albüm ama ilk nefesim, ilk yapıtım 
gibi. Zaten bunu kaybettiğim anda bu 

işi yapmamam gerekiyor, evde oturmam 
lazım artık. 


2-“Bize bu yakışır” klibinizde aile fertlerinizrol aldılar. Bu ilginç fikir nasıl oluştu? 
Sefa Cheshmberah ile yazmaya başlayıp 
Saadet Algan ile tamamladık şarkıyı. Dediğiniz gibi sütten çıkmış ak kaşık 
değilim. Bu zamana kadar 
kalbimi temiz tutmaya 
çalıştım, ölenin arkasından 
beddua etmedim, “Alnımın yazısı” deyip kadere 
çok inanırım, ağzımdan 
çıkanın alnıma yazıldığına 
inanırım. Kimse hakkında 
kötü konuşmamayı tercih 
ederim, ithamda bulunmam. Bela okumam, evre- 
nin ve Allah'ın bir şekilde 
onlara yaşatmadan, onları 
öldürmeyecek bana da 
göstermeden beni 
öldürmeyeceğine 
inananlardanım. 

Her yıkılışımda 

hayatımı gazetelerde 
boy boy 
gördüm. 
İyice 
topar- — 

lanmak için 

iyice dağılmak m 
lazım ya... Tamam yıkıldın 
bittin, karşının darbesini 
yedin ama bunun da ötesi 
var, kendi hesaplaşman. 
Annem ve anneannem 
çok güçlü kadınlar 

ve o dönemlerimde 
beni bırakırlar. Dilimi 
ısırayım, şükürler olsun 
şimdi öyle şeyler 
yaşamıyorum ama 
belirli bir yaşa kadar 


aşk kazıklarını yediğim için öyle gidiyordu... 
Sonra ikisi sıra sıra beni ararlar önce bir pof 
poflarlar sonra bir fırça atarlar sonra bir yerin dibine indirirler ve göğe ulaştırırlar, gazı 
verirler ve hayata devam etmem gerektiğini hatırlatırlardı. Sonra annem meme kanseri oldu ve benim için hayat bitti. Teyzemi 
de 12 sene önce kanserden yitirmiştim. 1 
sene boyunca eşimle evde deliyi oynadık. 
Bu zor bir şeydir çünkü hastanın aldığı 
zehir psikolojini bozuyor, agresif oluyor ve 
biz sürekli gülümseyip “Anne bunu da atlatacağız” diyerek odadan çıkıp dışarıda ağlardık. Mia bile büyük oyuncu oldu. Annem 
12 kemoterapi, 28 radyoterapi ile çok ağır 
geçirdi. Bir gece annem ağlarken “Bu acıyı 
çekmeyeyim, öleyim” dedi. Allah kimseyi 
ailesiyle sınamasın. Anneannem de rahim 
kanseri atlattı, klipte gördüğünüz dedem 
Alzheimer hastası ama kimse algılamadı. 


3-Yaz konserleriniz olacak mı? 
Her yaz çok şükür hiç hız kesmeden hem 
yurtiçi hem de yurtdışında konserler 
veriyorum. Bazen bir tatil köyü bazen bir 
halk konseri. Binlerce insanla buluşuyorum. 
En güncel bilgilere benim sosyal medya 
hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. 
4-Hipodromda10 tane atınız yarışıyor, en 
son Hekim ve Turbo adlı iki tayınız oldu. 
Bize biraz atlarınızdan söz eder misiniz? 
> Atlara eskiden beri ilgim vardı ama 
eşim Tuğrul ile birlikte iyice bu 
£” konunun içinde oldum. Ruhuma 
dokunuyorlar. Tenlerine dokunun 
hissederler sizi. Atlarla konuşuyorum. İnsanları hemen algılıyorlar. 
Onlarla dertleşiyor sohbet ediyorum. Aramızdaki kopmayacak 
kadar güçlü bir bağ var. 


< 


5-Siz at biniyor musunuz? 
Evet biniyordum ama 
artık onları seviyorum 


6-Atlarınızın 

yarışlarını izleme 
fırsatınız oluyor mu? 
Heyecandan ölüyorum. 
Bir gün önceden gözüme 
uyku girmez. 


7-Boş zamanlarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Boş zaman mı dedi biri. 
Ev, iş, çocuk... Günlük 
yapılacak bir sürü şey 
var. Ben bir de her 
şetin kontrolü bende 
olsun isterim. O yüzden tek tek bütün 
konuların hakimiyeti 
bendedir. 


Röportaj 


8-Tatil için tercihleriniz nedir? 
Bodrum, Kıbrıs, İtalya, İspanya, Lonra ilk 
başta söyleyeceklerim. 


9- Etkilendiğiniz yakından takip ettiğiniz 
sanatçılar var mı? 

Soul ve black music severim. Diana Ros, 
Chaka Khan, Adele, Beyonce, Whitney 
Houston.... 


10-Türkiye de ve dünya da kimlerle düet 
yapmak istersiniz? 

Çok şükür şahane bir ekibim var. Bugüne kadar hayal ettiklerimin bir kısmı ile 
yaptım. 


11- Türk popüler müziğinin son yıllardaki 
durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Bu aralar biraz hareket var ama bedava müziğe konmaya bayılıyoruz. Koca bir sektör 
ölmek üzere ve 20 lira verip bir CD almıyoruz. Ben mutfak masrafından kısıp CD, 
kaset aldığımı hatırlıyorum. Zaten sanatçılar sahne programı yapmazsa aç kalır. 
Kesinlikle, resmen öyle olduk. "Bu şarkıyı 
bulduk, hadi çıkartalım" şeklinde bir hız 
var. Eskiden sevgililer mektuplaşırdı, şimdi 
'Ayrıldık, bitti, hadi canım naş' diyerek mesaj atarak ayrılmalar oluyor. Hız bu kadar 
hız yani... Trafikte dahi hiç kimseye sabrımız 
yok. 


12- Bir mide operasyonu geçirdiniz ve 
105 kilodan 65 kiloya indiniz. Artık çok 
hoş ve fit görünüyorsunuz. Kilonuzu nasıl 
koruyorsunuz? 

Dengeli ve sağlıklı beslenme yanında her 
gün düzenli olarak yürüyüş,spor. 


13-Yeni projeleriniz var mı? 

Evet yeni projeler var. Bende hiçbir zaman 
proje bitmez. İlk iki arabesk albüm yılın en 
iyi proje albümü ödüllerini almıştı. Şimdi 
3.cüsü için çalışmalara başladık. 


14-Sosyal medya ile aranız nasıl? 

Yeni dünyanın efendisi. Aramızda gayet 

iyi. Sıkı bir takipçi ve kullanıcıyım. Hayranlarımın benden mahrum kalmaması için 
düzenli olarak canlı yayınlar ve paylaşımlar 
yapıyorum. Özgür dünya. Sansürsüz sonuna kadar her şeyi anında bilgilendiriyorsunuz. Eğer bir sanatçı olarak dijital dünyanın 
gerisinde kalırsanız başarısızlık yakanıza 
yapışır. 


15- “Yetinmeyi bilir misin?” müthiş bir 
şarkıydı, albümlerinizde yeniden yorumlamayı düşünmez misiniz? 

İleride akustik albüm projemde bu şarkıyı 
söyleyeceğim. 


16- Marmaris'e geldiniz mi? Marmaris 
hakkındaki düşünceleriniz? 

Marmaris'i severim. Biraz zaman oldu gelmeyeli. Denizle güneşin muhteşem dansı 
büyüler beni. 


CIKGÖZ 


Şahin Açıkgöz genç, yetenekli , başarılı ve son derece 
beyefendi bir müzisyen. Gaziantep'te başlayıp Marmaris'te 
devam eden takdire değer bir yaşam öyküsü var. Şahin'in 

öyküsünü okurken özgüvenin, cesaretin, mütevazılığın 
ve kararlı olmanın kesinlikle başarıyı getirdiğini siz de 
göreceksiniz. Başarılarının devamını dileriz Şahin Açıkgöz. 


Şahin, Gaziantepli genç bir müzik 
sanatçısı, 1986 yılında doğmuş. 7 
çocuklu tekstille uğraşan bir ailenin ortanca oğlu. Liseyi bitirinceye 
kadar Gaziantep'ten hiç ayrılmamış 
ve bu süreçte bir taraftan eğitimini sürdürürken diğer taraftan da 
Gaziantep'teki tekstil firmalarında 
el nakışçılığı yaparak ailesine destek 
olmuş. 


Müziğe yatkınlığın o dönemlerde 
biliniyor muydu? 

İlkokul öğretmenim sesimin güzel olduğunu fark etmişti. Okulda elimden 
tutar beni sınıf sınıf gezdirir hem beni 
tanıtır hem de girdiğimiz sınıflarda 
şarkı söyletirdi. Öğretmenimle birlikte 
okulun içinde turneye çıkardık. İlk 
koro konserimizi ilkokul 5. sınıfta 
verdik, öğretmenlerimiz Gaziantep” 
in kenar mahallerinden birinde bir 
düğün salonu kiralamışlardı. Ben hem 
korodaydım hem de solo bir türkü 
söylemiştim. Heyecandan bacaklarımın titremesini hiç unutmuyorum. 
Aslında bu ilk sahne deneyimimdi. 
Sesimin güzelliği tescillenmişti galiba 
çünkü daha sonra ortaokul dönemlerimde gittiğimiz dost akraba düğünlerinde bana mikrofon uzatılmaya 
başladı. 

Ailende müzikle uğraşan var mı? 
Ciddi olarak müzikle uğraşan yoktu 
ama hepimizde bir kulak dolgunluğu 
vardı. Annemin ve ablamın sesleri 
güzeldi, evde kendi çaplarında şarkı 
söylerlerdi. 


İlk desteği nasıl aldın? 

Lise yıllarımda matematik ve müzik 
öğretmenlerim konservatuar için yol 
gösterdiler. Bizim yörelerde konservatuar giriş sınavları için eğitim almak 
bir hayli pahalıydı ve ben fakir bir ailenin çocuğuydum. Müzik öğretmenim 
benim konservatuara girebilmem için 
ücretsiz olarak elinden ne geliyorsa 
yaptı. 

Liseyi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavlarına girmeye karar verdim. Düşünsenize 18 yaşıma kadar Gaziantep dışına 
hiç çıkmamışım, Adana'yı bile görmemişim. Ama yine de hiç korkmadım, 
2004 yılında bavulumu aldım ve İzmir 
gittim. Babam “Maddi destek sağlayamam, kendi başının çaresine bakabilir 
misin? diye sordu. Zaten İlkokul 5. 
Sınıftan 18 yaşıma kadar hem okuyup 
hem de çalıştığım için bakabileceğimi 
söyledim. “Peki, ne olacaksın?” diye 
sordu. Aileme onların anlayacağı 

bir dille müzik okumaya gittiğimi ve 
müzik öğretmeni olacağımı söyledim 
ve İzmir'e doğru yola çıktım. 

Türkiye de denizi hiç görmeyen gördüğü zaman da şaşıran bir sürü insan 
var .Benim de denizi ilk görüşüm öyle 
oldu. Denizi ilk kez İzmir de gördüm. 
Her gün deniz kenarına gider hayretler içinde denizi seyrederdim. 
İzmir'de Ege Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı'nın sınavlarına girdim. 
Sınava 1000 kişi girmişti ben 8. olarak 
şan bölümüne kabul edildim. Kendimi çok şanslı olarak görüyorum çünkü 
o dönem Türk müziğinin çok iyi eğit- 


menleri ile çalışma fırsatım oldu. Efsane bir 
eğitim kadrosuydu, şu anda çoğu emekli 
oldu kimi halen görev yapıyor. Türk müziği, 
batı müziği, halk müziği ve sanat müziği 
alanlarında çok iyi bir eğitim aldım 


Hangi enstrümanı çalıyorsun? 

Okulda enstrümanım kabak kemaneydi 
ama uzun zamandır çalmıyorum. Şimdi 
gitar ve biraz da piyano çalıyorum. Bir 
dönem üflemeli çalgılara yöneldim çok 
başarılı olamadım. Mızraplı çalgılara daha 
fazla yeteneğim var. 


Konservatuar günlerini anlatır mısın 
biraz? 

İzmir'e ilk geldiğim zaman kimseyi tanımıyordum, KYK yurduna başvurdum ve kabul 
edildim. Bu arada geçimimi de sağlamak 
zorundaydım tabi ki. Gaziantep'te tekstil 

ile uğraştığım için organize sanayi bölgesindeki nakış fabrikalarında çalışmaya 
başladım ama okulumla sanayi bölgesi 
arası çok uzaktı . 5-6 ay İzmir in bir ucun- 
dan diğer ucuna gittim geldim. Bunu batı 
müziği hocam öğrenmiş bana üniversitede 
bir iş imkânı sağladı. Okulumda part time 
ofis boy olarak çalışmaya başladım. Bir süre 
sonra konservatuarın bir kostüm atölyesi 
olduğunu fark ettim. Bu atölyede tamamen 
yöresel halk oyunları kıyafetlerini diken 

ve işlemelerini yapan 5 bayan ve rahmetli 
Kadir ustadan oluşan bir ekip çalışıyordu. 
Ben de zaten el nakışçısıydım, yıllarca 
zeybek kıyafetlerinin nakışlarını yapmıştım. 
Nakışçılık el emeği bir meslektir, usta çırak 
ilişkisiyle sürer. Kadir ustaya bu işi bildiği- 
mi söyledim, okulda öğrenci olduğumu 
öğrendikten sonra beni makinenin başına 
oturttu ve böylece benim part time çalışma 
alanım değişmiş oldu. Okulumu bitirinceye 
kadar okulumun dikim atölyesinde çalışarak geçimimi sağladım. 


Profesyonel olarak sahne çalışmaların 
nasıl başladı? 

Aslında bütün bunları yaparken tabi ki tek 
hedefim bir yerlerde sahne almaktı. Öğrenciliğim sırasında 6 ay kadar bir cafede 
haftanın bir iki günü gitar çalıp şarkı söyledim ama tam anlamıyla profesyonel bir 


CLUB 


çalışma değildi. Ardından İzmir'li ünlü bir 
sanatçının voklistliğini yapmaya başladım. 
Sonra da kendi ekibimi kurdum ve İzmir de 
İnciraltı'nda düğünlerde sahneye çıkmaya 
başladık. Böylece yavaş yavaş müzik çevresine de girmeye başladım. 


Marmaris öykün nasıl başladı? 

Daha önce Marmaris e hiç gelmemiştim. 
6-7 yıl önce İzmirli sanatçı Koray Güler 
ekibiyle birlikte Görkem ve Nurten İnal çiftinin düğün organizasyonunu almış ancak 
organizasyon günü rahatsızlanmıştı. Aynı 
tarihte benim de bir organizasyonum vardı 
ve benim organizasyonum da iptal edilmişti. Koray Bey beni aradı, Marmaris'teki 
organizasyona çıkmamı teklif etti ben de 
kabul ettim. Marmaris'i ilk gördüğüm an 
aşık oldum. Düğün sahipleri değişikliği 
görünce önce endişelendiler ama o kadar 
güzel bir program yaptık ki o gün hem 
düğün sahipleri çok memnun kaldılar hem 
de düğünde bizi izleyen 2-3 işletmeci bana 
iş teklifi getirdiler, memnuniyetle kabul 
ettim. Farfara Club da sahne almaya başladım. Bu arada Güler çiftinin düğününde 
bizi beğenen 4 çift daha düğünlerinde bizi 
istediler onların düğünlerini yaparken başka beğenenler oldu ve yaklaşık 60-70 çiftin 
düğününde sahne aldık. Ayrıca Marmaris 
Lions Klübünün yardım amaçlı konserlerin- 
de katkı sağlamak amacıyla ücret almadan 


samata: 


sahne aldım. 


Ve sonunda çok sevdiğim Volkan Yaylalı 
ile tanıştım. 

Volkan bey yıllarca pek çok müzisyene 
destek olmuş, bir müzisyen gibi yaşayan, 
bir müzisyen gibi düşünen ve canlı müziğe 
aşık bir insan. 

Club Alem ise 25 yıl önce Volkan Yaylalı'nın 
açtığı, isim hakkı kendisine ait, Marmaris” 
te 60 tane konsere ev sahipliği yapmış , 
Marmarislilerle popüler sanatçıları tanıştırmış bir mekan. Marmaris'te yaşayan veya 
Marmaris'e gelen pek çok kişinin Club Alem 
de mutlaka bir anısı vardır. 

Volkan bey, alt yapısını daha sağlamlaştırarak Club Alem'i yeniden canlandırmak 
istediğini anlattı ve işletme tarafını kendinin üsleneceği müzik tarafını ise benim 
üstleneceğim bir işbirliği önerdi, tereddüt 
etmeden kabul ettim ve hazırlıklara başladık. 

Zengin bir kadro oluşturduk, sosyal medyadan reklamlarımız yaptık. Mayıs ayında 
da Club Alem'i barlar sokağında yeniden 
açtık. Efsane bir kalabalık oldu, TV 8 çekim 
yaptı. Beklentimizin çok ötesinde bir açılıştı. Şimdi ramazan nedeniyle programlarımızı Cuma Cumartesi geceleri sürdürüyoruz 
ama bayram sonrasında aynı tempoyla 
devam edeceğiz. 


Farklı bir konsept sunuyorsunuz 

Evet, aynı sanatçıyı 2 gün üst üste izletmek 
istemiyoruz. Farklılık olsun, başka repertuarlar olsun, başka renkler olsun istedik. 
Bunu göz önünde bulundurarak zengin bir 
karo oluşturduk. 

Her güne ayrı konsepti olan solistler 
koyduk, haftanın bir gecesini rock gecesi 
olarak planladık, Pazar geceleri Fondip adlı 
bir rock grubu sahne alacak. Pazartesi geceleri geçen senenin O Ses Türkye finalisti 
Gamze Dursun, Salı geceleri Cihan Çakan , 
Çarşamba geceleri Sibel Tepe, Zeynep Türköz Perşembe geceleri İlhan Tarık sahnede 
olacak. Cuma geceleri ben sahne alacağım, 
Cumartesi geceleri ise Serhat Can . 

Ön program olarak da saat 10:30 ile 12:30 
arası Kardelen Beritan sahne alacak. 

Rutin programımızın dışında sezon içinde 
5-6 konser yapmayı planlıyoruz. Mevcut 
sanatçı kadromuzdan seçtiklerimiz, Fettah 
Can , Derya Ulu konser sanatçılarımız olacaklar. Manuş Baba ve Merve Özbey ile de 
görüşmelerimiz devam ediyor. 

Club Alem dışında geleceğe yönelik 
projelerin var mı? 

Bir albüm çalışmam var, 2 beste satın aldım. Yıllardır albüm yapmayı tasarlıyordum, 
bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflemiştim ama 
işletmeye yoğunlaştığım için yarım kaldı. 
Yaz sonu güzel bir klip ve güzel bir şarkıyla 
çıkmayı planlıyorum. Sesiniz, sahneniz ne 
kadar güzel olursa olsun bir albümünüz 
yoksa eksik kalıyor. Belgelendirmek gerektiğini düşünüyorum. 
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Özlem ve Türker'den 


Ellie Alin 


Marmaris'in tanınmış Karadenizli ailelerinden Uysal 
ailesinin kızı ve Karen Pastanesi sahiplerinden Özlem 
Uysal ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Aski Genel 
Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olan Türker Ünlü 

3 yıllık süren beraberliklerini aile ve dostları arasında 
yapılan Nişan töreni ile taçlandırdılar. Yüze yakın 
kişinin katıldığı yemek organizasyonu 'sonsuz aşk' 
konsepti süslendi. Nişan töreninde bizzat kendi 
konseptini yaratan aynı zamanda Özlem Organizasyonun sahibi Özlem Uysal süslemede rose, altın ve 
parlak renkleri tercih etti. 

Gecede büyük beğeni toplayan Özlem ve Türker 
çiftinin kıyafetleri Oleg Cassini ve Altınyıldız imzası 
taşırken Özlem Hanım'ın saç ve makyajı Hair Club 
Akın ve ekibinin sihirli ellerinden çıkmıştı. Davetlilerden tam puan gecenin yemekleri ve ikramları ve 3 
katlı yaş pastası da Karen Mutfağının becerikli aşçıları 
tarafından yapılmıştı. DJ Tufan Uysal'ın sahne aldığı 
gecede , Caner Uçar da saksafon performansı sergiledi. Davetlilerin geç saatlere kadar eğlendiği gecenin 
fotoğraf ve video çekimlerini ise Enver Gülmez yaptı. 
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DJ Tufan Uysal'ın sahne aldığı gecede , 
Caner Uçar da saksafon performansı sergiledi. 
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Muharrem ve Merve'nin en Mutlu Günü 


Marmaris'in köklü ailelerinden Uğur Muharrem Tokgöz'ün torunu, Merve Tokgöz 
Özalp ve Mesut Özalp çiftinin çocukları Muharrem Özalp ile Ankara doğumlu 
Merve ( Canpolat ) Özalp Pineta Otel'de düzenlenen görkemli düğün töreni ile 
hayatlarını birleştirdi. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunu Muharrem 
Tokgöz ile Arkeoloji bölümü mezunu Gelin Merve Tokgöz'ün düğün törenine bine 
yakın davetli katıldı. Çağdaş Bilim Koleji kurucularından Tokgöz ailesinin oğulların- 
dan Muharrem Tokgöz ve Merve Tokgöz çiftinin nikah şahitliğini ise Mehmet Tokgöz ve Muharrem Tokgöz yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın da katıldığı 
düğün töreninde genç çiftler geç saatlere kadar eğlendi. 
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Marmaris'in seçkin beş yıldızlı otellerinden Casa de Maris Spa & Resort Hotel 
(14 Mayıs) geçtiğimiz gün 6. yıldönümünü kutladı. Tesis içerisinde yapılan 
kutlama törenine otelde konaklayan 
misafirler, tüm otel üst düzey yöneticileri ve personeller katıldı. Törende 
konuşma yapan Turuncu Grup Genel 
Koordinatörü Fahri Tan misafirlere 
yönelik bir teşekkür konuşması yaptı. 
"Bu yıl burada 6 yıldönümümüzü 
kutluyoruz, ilk açıldığımız günden bu 
yana bizi tercih eden misafirlerimizin 
oranı yüzde altmış, bu da otelimizden 
ve Marmaris'ten memnun ayrıldıklarını 
gösteriyor, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen otelimizi defalarca tercih 
eden bir çok tatilci ile birlikte 6. yıl 
pastamızı birlikte keseceğiz, bir otelin 
doluluk oranının yüksek olması elbette 
memnuniyet vericidir, ancak tekrar 
eden misafir oranının yüksek oluşu ayrıca sevindiricidir, tüm misafirlerimize 
bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyo- 


rum'dedi. Geceyi başarı ile düzenleyen, 


Chameleon organizasyonun sahibi Alf 
Ulusoy yaptığı sunumla otelin tüm üst 
düzey yöneticilerini tek tek misafirlere 
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tanıttı. En çok alkış ise yemekleri ile misafirlere her akşam ziyafet yaşatan şef 
Mustafa ULUKSAR' a geldi. Her akşam 
özel animasyonlarla şovlar düzenleyen 
Alf ULUSOY ise bu gece bizler için daha 
anlamlı, ilk açıldığımız günden bu yana 
hemen hemen aynı kadro ile hizmet 
veriyoruz, 168 kişilik büyük bir aileyiz 
bu gece 7. sezonumuzu kutluyoruz, bu 
otelde her günümüz aynı heyecanla 
geçiyor'dedi. Otelin Repeat Guest 's 
diye adlandırdıkları sürekli gelen misafirler ise özel bir şov ile ateşle ısıtılan 
dondurmalı ( Alaska Backed Ice Cream 
Cake) pastanın mumlarını birlikte üfleyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. 


14.05.2012 tarihinde 432 yatak kapasiteli 190 oda olarak hizmete giren bölgenin beş yıldızlı seçkin otellerinden 
Casa de Maris benzersiz mimari özelliği 
ile de yerli yabancı tatilcilerin gözde 
tesislerinden biri olmayı kısa zamanda 
başarmıştır. Siteler mevkiinde sahilde 
bulunan Casa de Maris çok ortaklı bir 
yatırım oteli olarak Turuncu Grup Genel 
Koordinatörü Fahri Tan tarafından 
başarı ile yönetilmektedir. 
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YUNUS cırr BAR 


Mine Wine Muyit 


"Sana reddedemeyeceğin bir teklif yapacağım” 


— Don Vito Corleome — 


<engin Steakhouse Menümüz, Ev Yapımı Burgerlerimiz, Serbme Kahvaltımız 


ve Birbirinden Güzel Lezzetlerimiz Bu Kiş İçinizi Isıtacak 
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4 Mevsim — ZN 
Yelken Meyhane 


Marmaris Yat Limanı'nın klasikleşmiş mekanlarından Yelken Meyhane yaz kış müdavimlerine yemek 
ziyafeti sunuyor. Akdeniz ve ege 
mutfağından lezzetli meze seçenekleri ve deniz mahsulleri ağırlıklı 
menüsü ile beğeni toplayan Yelken 
Meyhane Marmaris cemiyet hayatının da buluşma noktası. Serkan 
ve Volkan Yaylalı kardeşler tarafından aile işletmesi olarak yönetilen 
mekan 50 yılı aşkın bir mutfak tecrübesini de beraberinde yaşatıyor. 
Mevsiminde alınan otlarla yapılan 
mezeler, yine mevsim balıklarının 
özel usullerle pişirilmesi ile oluşan 
balık menüsü müdavimlerinin 
favorisi durumunda. Özellikle yaz 
akşamlarının vazgeçilmezleri arasında olan mekana rezervasyon ile 
gitmenizi tavsiye ediyoruz. 


Haziran 2018 


MEZELERİMİZ LEZZETLİ 
a Ne$eli n 


m J 


Le 


Marmaris Marina No.253 


Rezervasyon: #90 252 412 9 575 / 490 552 425 3152 


Geceler 


MARMARİS'İN ÜNLÜ MARKASI 
CLUB ALEM İLE YENİDEN 


Marmaris eğlence sektörünün 22 yıllık markası Club Alem 
yeniden dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda. Ünlü işletmeci Volkan 
Yaylalı tarafından kurulan mekan uzun bir aradan sonra yeniden 
dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı'na taşındı. Tamamı yenilenen dekoru ile açılan mekan Barlar Sokağı numara 49'da hizmet 
vermektedir. 2018 yazına hızlı bir giriş yapan Club Alem sektördeki yoluna ünlü sanatçı Şahin Açıkgöz ve Volkan Yaylalı ortaklığında devam edecek. Konservatuar eğitimi alan ve aynı zamanda 
eğitmen olan Şahin Açıkgöz de sahnelerdeki başarısına işletme 
ortaklığını da ekledi. Açıkgöz aynı zamanda eğitmen kimliği ile 
Club Alem sahnesinde başarılı sanatçılar da yetiştirecek. Görkemli 
bir açılış organizasyonu ve binlerce davetli ile 4 Mayıs'ta kapılarını 
açan mekan Marmaris cemiyet hayatını buluşturdu. Mekanda 
ünlü sanatçılar Şahin Açıkgöz, SerhatCan, İlhan Tarık, Cihan Çakan, 
Gamze Dursun, Sibel Tepe, Zeynep Türköz canlı performansları 

ile dev orkestra ile sahne alıyor. Yaz boyu haftanın her günü açık 
olacak Club Alem'in kurucusu Volkan Yaylalı;'Amacımız eğlencede 
kaliteyi yaşatmak, uzun yıllar sektördeki birikim ve donanımızı 
aktardığımız Club Alem'e tüm dostlarımızı bekliyoruz, sanatçılarımızın hepsi çok başarılı birbirinden değerli isimlerin sahnesi ise 
muhteşem, mekanımızda ayrıca ünlü sanatçıları da ağırlayacağız, 
eğlence dünyasında özlenen geceleri yeniden yaşatacağız' dedi. 
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Geceler 


TİGER'CLUB'TA AYŞE HATUN ÖNAL RÜZGARI 


Barlar sokağının bu yıl hizmete giren mekanlarından Tiger Club birbirinden ünlü konukları ağırlamaya 
devam ediyor. Açılışını ünlü sanatçı Ayşe Hatun Önal ile yapan mekan yaz boyu ünlü konserlerine devam 
edecek. Ünlü DJ Zaffer'in müziklerini yaptığı mekan:şimdiden büyük bir müdavim kitlesi yarattı. Birbirinden 
coşkulu geceler ile Marmaris eğlence dünyasına renk'katacak mekan Jimmy Çalagan tarafından işletiliyor. 
Marmaris'in dünyaca ünlü Barlar Sokağında numara 113'te bulunan mekan en hit türkçe şarkılarla yaz boyu 
hizmet verecek. Ayrıca mekan Marmaris'e daha.önce gelmeyen ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. 


Marmaris'in dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nın tek rock barı Davy 
Jones's yaz kış müdavimlerine müzik ziyafeti sunuyor. Birbirinden ünlü sanatçıları sevenleri ile buluşturan mekan canlı performans müzik grupları ile de dikkatleri çekiyor. 4 mevsim açık olan 
mekanda İlker Aydemir'in solistliğini yaptığı Freezbee grubu, 
sonsuzluk albümü ile tanınan müzisyen Tanla, Esra ve Koray çiftinin sahneyi paylaştığı grup Brıgh Side Band” canlı performansları ile dinleyenlerini kendilerine hayran bırakıyor. Yaz boyu açık 
olacak mekan ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 


Haziran 2018 


Yaşı Marmaris Barlar Sokağı ile eşit olan GreenHouse Dance 
Club yaz kış müdavimlerine kaliteli eğlence anlayışı ile 
hizmet veriyor. Sedat Yeşilyurt yönetimindeki mekanda yerli 
ve yabancı hit parçalar ile geç saatlere kadar dans ediliyor. 
Marmaris'in dünyaca ünlü Barlar sokağındaki ilk barların- 
dan olan ve kurucusu Bülent Güvenç'ten bayrağı devralan 
Sedat Yeşilyurt mekanımız kalitesinden ödün vermeden yıl 
boyu hizmet veriyor. Tüm eğlence severleri bekliyoruz dedi. 
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Club Cımbız'dan 
Renkli Geceler 


Ünlü Marmaris Barlar Sokağı'nda canlı müzikleri ile müdavimler 
yaratan ve Köksal Sütlüoğlu tarafından kurulan Club Cımbız yaz 
akşamlarının da vazgeçilmezleri arasında. Sevilen sanatçı Levent 
Şahin'in sahne aldığı mekanda Türkçe müzik sevenler geç saatlere kadar eğleniyor. Oldukça hareketli geçen yaz akşamlarına renk 
katan mekanın müdavimlerinden renkli görüntüler sunuyoruz. 


Clup Areena her yaz olduğu gibi bu yaz da muhteşem 


MARMARİS'TE OLMA SEBEBİNİZ £ sovarveünüsanaılala müdavimleine eşsiz geceler 


yaşatıyor. Kamıl Issı'nın kurucusu ve sahibi olduğu mekan 


yaz boyu birbirinden ünlü sanatçıları Marmaris eğlence 
severler ile buluşturuyor. Geçtiğimiz yaz Raf adlı parçası 
ile zirveye çıkan Dj Deeprise Club Areena'yı müzikleri ile 
coşturdu. Hınca hınç dolu olan mekandan Şamataplus 


| Mağazin objektiflerine yansıyan görüntüler. 
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KAHVECİ ALİBEY FINEDINING AKŞAMLARI 


Marmaris'in en elit bölgelerinden birinde Uzunyalı Sahilinde yer 
alan Kahveci Alibey Butik Otel'in restoran bölümü her mevsim 
farklı konsept ve tatlarla müdavimlerine hizmet veriyor. Düzenlediği özel gecelerle de misafirlerini ağırlayan mekan özellikle 
grup yemeklerinin tercih edilen mekanı durumunda. Marmaris 
cemiyet hayatının da uğrak yeri olan Alibey Fine Dining özel bir 
program için ünlü şarkıcı Ahmet Cemal'i sevenleri ile buluşturdu. 
e” 


BEY İranEDiNiNE. 


Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe 
Başkanı Acar Ünlü ve üyelerini ağırlayan 
mekanın bir de ünlü konukları vardı. Geleneksel 2. Köyler Arası Atatürk Kupası Futbol 
Turnuvası için Marmaris'e gelen Survivor 
2017 Şampiyonu Ogeday Girişken ile ve 
gönüllü ekibi turnuva heyecanı dışında 
Marmaris akşamlarını da yaşamak için 
Kahveci Alibey Fine Dining'i tercih ettiler. 
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Skal'Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi 


Skal İnternational Marmaris şubesi düzenledikleri iftar yemeğinde kulüp gelirlerini ve giderlerini açıkla- 
bir araya geldi. Marmaris Turizm seyehat acentaları ve turistik tesis o dı. Burs verdiklerini de belirten Sarıgül 


temsilcilerinden oluşan 36 üye üye birlikte yedikleri yemeğin ar- geceye özel bağışta da bulunan üyelerine 

dından sektörü değerlendiler. Yemek sonrası konuşma yapan Skal teşekkür etti. İçşmelerde bulunan Elite World Marmaris'te düzenle- 
İnternational Marmaris Başkanı Menderes Sarıgül nen gecede ŞamataPlus Magazin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Gecede ay- Seycan Akman'a Marmaris'e özel tanıtım haberleri ile turizme 

rıca Tursab Marmaris Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kırlı katkılarından dolayı Skal Kulübü üyelerini temsilen bayrak hediye 
da konuşma yaptı; Kırlı daha iyi bir sezon geçirmek için sektör edildi. Marmaris turizmini daha iyi noktalara taşıyabilmek amacıyla 
temsilcilerinin sık sık bir araya gelmeleri gerektiğini belirtti. Kulüp birlikte hareket etmeyi amaçlayan Skal İnternational Marmaris 
geliri ile eğitime destek de verdiklerini belirten Başkan Sarıgül Kulübü üyeleri toplantı bitiminde birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. 
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ALJBEVİEINEDINING 


-90 252417 /8 66 


www.kahvecialibeyfinedining.com 
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AFTER PARIY 


Yunus Nadi St. Yaylalı Center Armutalan - Marmaris 
Info :--90 252 417 57 47 / Mobile: -90 552 425 31 52 
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Kemeraltı Mah. 95 Sk. Marmaris Kültür Evi karşısı No:4/C - Marmaris 
Tel & Fax: 0252 412 77 71 - 0537 694 46 79 
gurbuzgunesenerjisi©hotmail.com 
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